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Woordje van de redactie  

 
 
In 1973 kreeg Sacheen Littlefeather haar 
“five minutes of fame” toen ze namens 
toenmalige Hollywoodgrootheid Marlon 
Brando de Oscar (hij kreeg die voor zijn rol 
van Vito Corleone in The Godfather) 
weigerde uit protest tegen het stereotype 
beeld van de inheemse Amerikanen door 
de filmindustrie.  Zij incasseerde alle 
kritiek, haar carrière was voorbij, die van 
Brando daarentegen ….  
 

 
 
Bijna vijftig (!) jaar later in 2022 bood de 
Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences Sacheen Littlefeather excuses 
aan.  De actrice kreeg na haar actie amper 
nog werk binnen de filmindustrie, de 
verontschuldiging kwam dus ruiterlijk laat.   
 
In the face of adversity, resilience is 
our greatest weapon. 
(Littlefeather, als reactie op de excuses) 
 
Het is bijgevolg een gemiste kans dat de 
Oscar voor beste actrice dit jaar niet naar 
Lily Gladstone ging voor haar rol in Killers 
of The Flower Moon.  Niet alleen omdat ze 
de eerste inheemse Amerikaanse zou 
geweest zijn die de prijs kreeg, maar ook 
omdat ze zowel De Niro als DiCaprio van 
het scherm speelt.  Jammer genoeg 
kleurde ook dit jaar de lijst van nominaties 
en laureaten erg mannelijk en wit.  U leest 
er meer over in dit nummer. 

 
Bij ons viel ook groot nieuws te rapen: 
Tom Lanoye wint de Prijs der Nederlandse 
Letteren.  Deze carrièreprijs is dé ultieme 
erkenning voor de auteur.  Volkomen 
terecht, als u het mij zou vragen.   Lanoye 
schrijft zowel poëzie, proza, theater als 
essays en columns.  En, hij doet dat goed.  
Hij is een relschopper, een man met 
uitgesproken ideeën, een voorvechter 
voor homorechten en een weergaloos 
performer.  Mij blijft vooral zijn ode aan 
zijn moeder (Sprakeloos) en de bewerking 
van de Shakespearedrama’s (Ten Oorlog!) 
bij.  Een uitgebreid portret van de man 
vindt u in dit Cultuurkrantje. 
 

 
 
Ook van Nikola Hendrickx krijgt u een 
portret met het interview van de maand.  
Ooit zat hij als verlegen jongen in de klas, 
niemand kon dan vermoeden dat hij zich 
als begenadigd tekenaar, cartoonist en 
illustrator zou ontpoppen.   
Op een dag bladerde ik in de plaatselijke 
boekhandel bewonderend in De prinses 
die alles had.  Dat boek was net 
uitgeroepen tot Beste Kinderboek en had 
de LangZullenWeLezen prijs gekregen van 
VRT.  Nikola stond toevallig naast me en 
we maakten een praatje.  Toen ik het boek 
daarna terugzette, zag ik dat de tekenaar 
Nikola Hendrickx was, de oud-leerling 
waar ik net mee aan de babbel was.  Ik 
was er even stil van, maar het tekent (pun 
intended) zowel zijn bescheidenheid als 
zijn tekenkunst.  Ik ben dan ook erg blij dat 
hij toezegde dit interview te doen. 
 

 
 
Veel leesplezier 
Jirka Claessens 
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Interview met Nikola 
Hendrickx 
 
 
 
 

 
 
 
Persoonlijk paspoort 
Naam: Hendrickx 
Voornaam: Nikola 
Afstudeerjaar Atheneum: 2000 
 
Favoriete vak op de middelbare school: 
plastische opvoeding en het 
(langeafstand)lopen tijdens lichamelijke 
opvoeding. Iedereen zag ertegenop, maar 
het was volledig mijn ding. Daarin kon ik 
uitblinken. 
 
Anekdote uit je Atheneumtijd:  
Ik keek altijd uit naar de jaarlijkse 
loopmarathon op school. Mijn enige 
frustratie was dat ik bijna nooit heb 
kunnen winnen, omdat een leerling uit 
een jaar hoger een stuk beter dan ik was. 
Ik was dus de eeuwige tweede, behalve in 
het zesde jaar, dan was mijn geduchte 
tegenstander er niet meer en kon ik 
eindelijk eens winnen. 
 
Eventuele vervolgstudie: 
Polytechniek/burgerlijk ingenieur @ 
Koninklijke Militaire School 
Beroep: Technisch inspecteur 
hijswerktuigen 
Werkgever: Normec BTV 
 

Kun je jezelf even kort voorstellen? 
Ik heb na het Atheneum in het leger 
gestudeerd en er 20 jaar gewerkt. Sinds 
een drietal jaar werk ik nu fulltime bij een 
controleorganisme als technisch 
inspecteur van hijswerktuigen. Ik zit 
geregeld in torenkranen, hoogwerkers of 
op andere plaatsen waar het hoog (maar 
niet altijd droog) is, en controleer de 
veiligheid van de toestellen. Daarnaast 
ben ik ook illustrator/cartoonist onder de 
naam ‘IOA’. Ik teken onder andere voor 
een Europees politiek magazine (Europe 
Diplomatic), maar ook voor kinderboeken 
of andere projecten. Ik ben oorspronkelijk 
afkomstig van Dendermonde, maar woon 
nu samen met mijn vriendin en dochter in 
Aalst.  
 

 
 
 
Je koos voor een militaire carrière, die, 
volgens mij, ver weg ligt van je artistieke 
werk.  Bekijk jij dit ook als uitersten of 
zijn er toch raakpunten tussen die beide 
keuzes?  
Dat zijn toch wel twee uitersten. Mijn 
militaire carrière – en nu mijn werk als 
inspecteur – was toch wel vooral om 
financiële redenen. Ik heb op dat vlak een 
onbezorgd leven. Mijn tekenwerk is een 
uit de hand gelopen hobby en doe ik 
vooral uit passie. Wat wel opvallend is, is 
dat toch wel wat cartoonisten (en mensen 
die in het algemeen met humor bezig zijn) 
veelal een technische opleiding achter de 
rug hebben. Vermoedelijk omdat een 
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cartoon toch eerder technisch in elkaar zit, 
dan dat het op gevoel gecreëerd wordt.  
 
Had je al van jongs af een zwak voor 
tekenkunst?  Ging je als kind al naar de 
academie?  
Sinds de tijd dat ik me kan herinneren heb 
ik altijd al getekend. Ik herinner me nog 
beelden van mijn grootvader, die ook 
kunstschilder was, en me bepaalde figuren 
leerde tekenen. Ik was toen een jaar of 
vijf, zes. Vanaf die leeftijd ben ik ook naar 
de academie in Dendermonde gegaan. Dat 
heb ik een tiental jaar gedaan, ik ben 
gestopt omdat ik de opdrachten niet altijd 
zo fijn meer vond. Ook had ik door mijn 
studies nog maar weinig tijd. Ik ben dan 
wel thuis wat verder blijven tekenen. 
 
Welke technieken gebruik je graag? 
Ik teken nog steeds alles met de hand, en 
kleur ook met de hand in. Digitale 
technieken zijn totaal niet aan mij 
besteed. Enerzijds, omdat ik al voor het 
werk veel achter de computer zit en ik 
nadien nood heb om te ‘deconnecteren’, 
maar, anderzijds, ook omdat een met de 
hand getekende en ingekleurde tekening 
veel meer charme heeft dan een digitale 
tekening. En nu met de opkomst van AI 
kan iedereen zogezegd kunstenaar 
worden.  
 

 
 
 
Zou je graag van tekenen je “enige” 
beroep maken of ben je blij met de 
variatie? 

Mocht het kunnen, heel graag. En 
misschien is het mogelijk als ik er voor de 
volle 100% voor ga, maar ik wil 
momenteel het risico nog niet nemen. Ik 
heb een goedbetaalde job, en heb graag 
financiële zekerheid. Misschien overweeg 
ik binnen tien jaar, wanneer het huis 
afbetaald is en de dochter het huis uit is, 
de overstap naar het fulltime tekenen.  
 
Zou het überhaupt mogelijk zijn om in 
België als cartoonist/illustrator 
(financieel) te kunnen (over)leven? 
Ik denk dat het wel doenbaar is, maar het 
blijft onzeker en het is niet aan iedereen 
gegund. Enkel als cartoonist kom je er niet 
meer. Vroeger had elke krant zijn eigen 
vaste cartoonist, dat is jammer genoeg al 
enige tijd voorbij. Tegenwoordig is de 
cartoonist de eerste die moet vertrekken 
wanneer er moet gesnoeid worden. Als 
illustrator is het wel mogelijk denk ik, al 
dan niet in combinatie met grafische 
vormgeving, als je het voldoende 
commercieel aanpakt, maar dat gaat 
meestal ten koste van jouw artistieke 
vrijheid. 
 

  
 
Is het in deze woke-tijden niet erg 
moeilijk geworden voor een cartoonist 
om zijn kritische stem te laten horen? 
Ik heb er geen last van. Ik heb het geluk 
om te mogen tekenen voor een politiek 
magazine zonder bepaalde strekking en 
dat zelfs streeft naar open communicatie. 
Het magazine wordt ook verspreid op 
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ambassades en Europese instellingen, dus 
het doelpubliek is ook anders. Als je 
tekent voor een Belgische krant moet je 
zowel de tekening als de woorden 
constant wikken en wegen, en dan nog 
wordt het soms geweigerd door de 
redactie, of komt er commentaar op social 
media van mensen die er niets van 
kennen. Ik heb gelukkig 100% carte-
blanche. Een cartoonist die de mond 
gesnoerd wordt, is nutteloos en een 
marionet van de maatschappij. Er is deze 
maand in het magazine wel een lezersbrief 
gepubliceerd van de Fidesz-delegatie in 
het Europese Parlement over een cartoon 
met de Hongaarse Eerste Minister Victor 
Orbán. Fidesz, de partij van Orbán, was 
niet zo blij met hoe ik hun leider had 
afgebeeld. Ik was dus eigenlijk blij dat mijn 
werk werd opgemerkt en vatbaar was 
voor discussie. Opzet geslaagd dus. 
 
Je werkte ook samen met Marc De Bel, 
een van onze meest productieve en 
bekende jeugdschrijvers (De zusjes 
Kriegel, Blinker, de Boeboeks, ….).  Ik ben 
starstruck en vraag me af hoe deze 
samenwerking tot stand is gekomen? 
De samenwerking is er wat toevallig 
gekomen. Ik had een tentoonstelling lopen 
in het Europees Cartoon Centrum in 
Kruishoutem, waar Marc ook geregeld 
langskomt. Tijdens de finissage was hij ook 
aanwezig en zei ik hem al lachend ‘mocht 
je ooit een illustrator nodig hebben, dan 
laat je maar iets weten’. Hij was onder de 
indruk van mijn werk en zei toen dat hij 
eigenlijk wel iemand zocht om nieuwe 
prentenboeken te illustreren. Zo is de 
samenwerking tot stand gekomen. Met 
Marc samenwerken is heel aangenaam, 
aangezien hij weinig instructies geeft over 
hoe de tekeningen er moeten uitzien. Hij 
geeft veel vrijheid aan zijn illustratoren. Er 
is niets zo frustrerend om steeds maar 
opmerkingen te krijgen over dingen die 
beter anders kunnen. Ik ging dan ook 

geregeld bij hem thuis om schetsen te 
tonen en het verdere verloop van het 
boek te bespreken. Zijn vrouw Mie zorgde 
dan soms voor taart en koffie. Heerlijk om 
zo samen te werken. 
 

 
 
Ga je voor veel kleur of toch maar 
grijstinten in je tekeningen en 
schilderijen? 
Hangt van het thema af. Ik gebruik beide 
stijlen en wissel graag af. Voor de 
kinderboeken gebruik ik uiteraard meer 
kleur. De politieke cartoons zijn meestal 
grauw. Ik denk altijd wel op voorhand na 
over welke kleurencombinaties ik ga 
gebruiken. Hier komt ook het technisch 
kantje van een cartoon naar boven: het 
gebruik van kleur als symboliek of om 
bepaalde items in de tekening te 
benadrukken. 
 
Het tekenen van cartoons is vluchtig, je 
geeft immers kritiek op een actueel 
thema en de actualiteit raast voorbij.  Zie 
jij dat ook zo? 
In tegenstelling tot een cartoonist die 
dagelijks voor een Vlaamse krant tekent 
en die afhankelijk is van kleine en 
vluchtige thema’s, teken ik maandelijks 
voor een politiek magazine dat in heel 
Europa verspreid wordt. Ik teken dus over 
zwaardere thema’s die langer blijven 
hangen en die overal ook begrijpbaar 
moeten zijn. Mijn tekeningen gingen de 
laatste tijd veelal over Putin en Oekraïne. 
Sommige tekeningen van een jaar geleden 
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zijn nog steeds actueel en zouden nog 
steeds kunnen gepubliceerd worden, ik 
vrees zelfs dat dat nog enige tijd zo zou 
kunnen zijn. 
 
Werk je altijd in opdracht of heb je ook 
eigen projecten? 
Ik werk meestal in opdracht; alleen 
daarmee is mijn agenda al goed gevuld. De 
tijd die overblijft, vul ik in met eigen werk. 
Ik aanvaard ook niet alle opdrachten die 
binnenkomen. Ik selecteer vooral op basis 
van mijn tekenstijl en ik moet voldoende 
vrijheid krijgen. Ik heb vroeger opdrachten 
gedaan waarbij een hele resem instructies 
hoorden. De klant heeft een bepaald 
beeld in zijn hoofd, en het is dan heel 
moeilijk om aan die verwachtingen te 
voldoen. Dergelijke opdrachten weiger ik, 
omdat zulke klanten bijna nooit tevreden 
zijn over het resultaat. 
 
Het mooiste project dat ik tot hiertoe heb 
mogen doen is Maarten en de magie van 
de mantel. In 2019, in opdracht van 
Erfgoedcel Denderland, begonnen als 
prentenboek waarin het verhaal van Sint-
Maarten verteld wordt. Nadien uitgebreid 
met een rondreizende tentoonstelling in 
tal van steden en gemeenten waar Sint-
Maarten gevierd wordt. En, met kers op 
de taart de lichtwandeling in 2022 in Aalst, 
waar op verschillende plaatsen in de stad 
de afbeeldingen uit het boek als 
metershoge bewegende projecties te zien 
waren. Het verhaal werd toen ingesproken 
door acteur Anton Cogen. Het evenement 
trok meer dan tienduizend bezoekers. 
 

 

Welke tekenaren inspireren jou?  Wie 
zijn, met andere woorden, je grote 
voorbeelden? 
Bij de cartoonisten zijn dat vooral Gerard 
Alsteens (GAL, Knack) en Karl Meersman 
(Knack). Bij de illustratoren zijn dat Carll 
Cneut en de Franse illustratrice Rebecca 
Dautremer. Mensen herkennen in mijn 
stijl wel waar ik mijn inspiratie vandaan 
heb gehaald. Gerard Alsteens gaf me 
tijdens mijn expo in het Europees Cartoon 
Centrum het grootste compliment wat ik 
me maar kan bedenken. Hij zag er een van 
mijn cartoons en zei me dat hij jaloers was 
dat hij die niet gemaakt had. Als je dat 
hoort van jouw grootste voorbeeld, dan 
ben je wel trots. 
 

 
 
Is tekenen echt een passie voor jou?  
Het is zeker een passie, maar een die toch 
wel veel concentratie en energie vraagt. Ik 
ben ook heel perfectionistisch in alles wat 
ik doe. Voor een illustrator is dat wel een 
positieve eigenschap, maar daar staat 
tegenover dat ik nooit 100% tevreden ben 
over mijn werk. Ik denk dan altijd dat dit 
en dat nog beter konden. Maar soms 
nadert de deadline zo hard, dat je de tijd 
niet meer hebt om het af te werken zoals 
je initieel voor ogen had. Dan maakt de 
passie toch even plaats voor stress. Maar 
eenmaal ik nadien het eindresultaat zie, 
dan maakt het me toch weer fier dat het 
gelukt is. Het is dan telkens weer een 
uitdaging om het de volgende keer nog 
beter te doen. 
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Heb je al je werk mogen tentoonstellen?  
Dit is best spannend zeker? 
Ik heb al enkele tentoonstellingen gehad, 
ja. Ik heb al solo mogen tentoonstellen in 
het Europees Cartoon Centrum in 
Kruishoutem, en vorig jaar nog in een 
galerie op de Zavel, de artistieke buurt in 
Brussel. Mijn werken maken ook deel uit 
van Cartoons from Belgium, een 
rondreizende tentoonstelling van tien 
Belgische cartoonisten die al tal van 
Europese landen aangedaan heeft. 
 
Heb je al prijzen gewonnen met je werk? 
Ik ben 20 jaar geleden begonnen met deel 
te nemen aan internationale 
cartoonwedstrijden. In het begin zonder 
veel resultaat, maar uiteindelijk ben ik 
toch in de prijzen beginnen vallen. Op een 
periode van vijf jaar heb ik een 20-tal 
prijzen in binnen- en buitenland behaald, 
waaronder de Zilveren Hoed in het 
cartoonfestival van Knokke. Nadien, met 
de prentenboeken, heb ik samen met 
auteur Mario De Koninck in 2018 de 
LangZullenWeLezen-trofee van de VRT 
gewonnen voor beste kinder- en 
prentenboek, met het boek De prinses die 
alles had. 
 

 
 
Waar zie je jezelf binnen vijf jaar? 
Grappig, ik kreeg een vijftal jaar geleden 
dezelfde vraag tijdens een interview voor 
een cartoonmagazine. Ik was net bezig 
mijn eerste boek te illustreren. Ik zei toen 
dat, als het succesvol is, het misschien wel 

een reeks wordt, maar dat ik niet op de 
feiten wou vooruitlopen.  
Intussen heb ik 10 boeken geïllustreerd, 
waarvan er een bekroond werd door de 
VRT; werden mijn illustraties geanimeerd 
en geprojecteerd op metershoge gevels; 
ben ik een van de vaste illustratoren van 
Marc de Bel en de huiscartoonist van een 
politiek maandblad geworden; heb ik 
mogen tentoonstellen in de artistieke wijk 
in Brussel en onlangs nog een boek voor 
Defensie mogen illustreren, met een 
eerste oplage van 10.000 stuks, de 
gesprekken voor vertalingen in het 
buitenland zijn lopende. 
 
Soms is het beter om geen plan te hebben 
en gewoon te kijken wat er op jou afkomt. 
Het maakt je zoveel trotser om wat je 
bereikt hebt, in plaats van teleurstelling 
om wat je niet behaalde. 
 

 
 
 
 
De snelle keuzes …. 
  
Kamagurka of Jeroom 

Kamagurka 
Chrostin of Eva Mouton:  
            Geen van beiden. Het is echt mijn 
            ding niet. 
Figuratief of abstract 

Figuratief 
Halfvol glas of halfleeg glas 

Halfvol glas 
Op reis of thuis 

Thuis 
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Selectie uit “Le questionnaire de 
Proust”  
Marcel Proust (1871-1922) is een 
beroemde Franse romanschrijver en 
essayist. Zijn naam is ook vastgeklonken 
aan een oude, van oorsprong Engelse, 
vragenlijst, bestaande uit circa dertig 
vragen, die tot doel heeft om meer 
zelfinzicht te krijgen  
 
Wat is je meest opvallende 
karaktereigenschap? 
Ik ben heel introvert. Wanneer ik in een 
aangename omgeving zit of met mensen 
ben waarbij ik me goed voel, is dit niet 
echt zichtbaar. Ik probeer me telkens 
sociaal te gedragen, maar dat is meestal 
vermoeiend voor mij. Ik heb er dan ook 
nood aan om me af en toe terug te 
trekken. 
 
Wat is jouw idee van geluk? 
Een gezond leven zonder zorgen en stress. 
Een utopie uiteraard, maar de voldoening 
die ik uit mij job puur en de trotse 
momenten die ik dankzij mijn tekenwerk 
kan beleven, maken veel goed. 
 
Wat is je lievelingskleur?  
Als illustrator is dat een heel vervelende 
vraag. Ik discrimineer niet, ik geef 
aandacht aan al mijn kleurpotloden en 
potjes verf. De roze en paarse tinten 
misschien iets minder… :-) 
 
Als je zelf mag kiezen, wie zou je dan 
willen zijn?  
Ik ben heel tevreden met wie ik ben en 
wat ik doe. Ik hoef niemand anders te zijn. 
 
Aan welke eigenschap heb je een hekel?  
Aan haantje-de-voorste gedrag. Ik heb wat 
dat betreft dan ook een enorme hekel aan 
bijvoorbeeld brainstormsessies. 
 
 
 

Wat eet en drink je graag?   
Ik ben een grote bierliefhebber. Ik proef 
graag bieren die ik nog niet ken. Als ik 
ergens ben waar een ongekend bier op de 
kaart staat, ga ik resoluut daarvoor. 
 
Welk natuurlijk talent had je graag willen 
hebben?   
Ik denk dat ik met mijn tekenwerk al een 
talent heb waar veel mensen jaloers op 
zijn. Ik ben zelf wel wat jaloers op mensen 
die met muziek bezig zijn.  
 
Voor welke fout heb je de meeste 
tolerantie?   
Ik ben eigenlijk tolerant voor heel wat 
fouten, misschien te tolerant. Ik zou soms 
wat strenger moeten zijn voor mensen. 
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De blik van Harry 
Je ziet het of je ziet het niet 
Ik kon moeilijk uitmaken wie of wat er 
meer naar me staarde. Was het de zwarte 
deurklopper van 18 Folgate Street, de 
uitgehouwen kop in de sluitsteen van de 
ingang, of de imposante deurwachter? De 
laatste had als taak om elke nieuwsgierige 
in te lichten dat er gewacht moest 
worden. Hij begon een uitleg over de 
bijzondere woning die de bezoeker ging 
betreden. Enige ogenblikken ervoor gaf hij 
mij dezelfde uitleg en het viel me op dat 
de man bij het uitleggen aan deze toerist 
dezelfde nadruk legde en dezelfde mimiek 
gebruikte als wanneer ik voor hem stond. 
Er klonk nochtans niets van verveelde 
routine door in zijn stem. Boven zijn hoofd 
brandde een gaslamp die door de vroeg 
invallende duisternis schemerde. Ik 
bevond me in het decor van een van de 
vele, rijke verhalen van Charles Dickens. 
 

 
 
‘Aut visum, aut nom’, ‘Je ziet het of je ziet 
het niet’, luidt het motto van de woning.  
De nogal verzamelzieke anglofiele 
Amerikaan Dennis Severs kocht het pand 
in het Londense East End in 1979. Toen 
was dat een afgeleefde buurt. 
Verschillende artistieke types begonnen er 
huizen op te kopen. 
 
Een fictieve reis 
Severs wilde het verlaten huis dat aan 
geen enkele moderne norm voldeed niet 
zozeer restaureren, maar eerder tot leven 
wekken. Hij ging daarbij methodisch te 
werk en sliep in elk van de tien kamers. 

Vanuit zijn verzameldrift begon hij de 
woning te vullen en in te richten als een 
stilleven waarin hij als levend wezen 
ronddwaalde. Severs verzon een hele 
geschiedenis voor zijn huis, de 
geschiedenis van een familie hugenoten 
die in de achttiende eeuw naar Londen 
emigreerde. Dennis Severs creëerde dus 
een eigen wereld. 
 

 
 
Ik onderging die fictieve reis door de tijd 
met veel overgave. De deurwachter 
opende de deur en bracht zijn wijsvinger 
aan zijn mond, ons erop wijzend dat het 
bezoek in absolute stilte diende te 
verlopen. Ik vond dit geen moeilijke 
opgave; het geluid van de stilte is 
balsemend. Je hoorde alleen het gekraak 
van het hout in de woning en het tikken 
van oude klokken. In een kamer hoorde je 
het gegiechel van een kind, in een andere 
de klapperende hoeven en rollende wielen 
van een voorbijrijdend paard met koets. 
Alles was illusie. In een andere kamer 
beierden in de verte kerkklokken die in het 
echt sliepen. Kaarsen lichtten alles op, de 
tafel bleek gedekt in de eetkamer, in de 
keuken pruttelde nog een ketel na. 
Houtvuren knisperden. Bij het betreden 
van een van de kamers aaide de gloed van 
gloeiende kolen me over de wangen. 
 
‘Never mind your own business’ 
Dennis Severs’ House is een en al decor, 
maar het was een begoocheling waar ik 
moeilijk afscheid van kon nemen. Toen ik 
elke kamer had bezocht, besloot ik nog 
een rondje door het huis te wandelen. Het 
kon, want ik zat in het laatste tijdsslot. Er 
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kwam niemand meer na mij. Even leefde 
ik in de waan dat ik er alleen was. Ik keek 
naar de pruik rustend op een 
mannequinhoofd, daarnaast lag een 
uitdovende aardewerken pijp. Hier mocht 
je voyeur zijn zonder inbreuk te plegen op 
iemands waardigheid. 
 
‘Never mind your own business’. Iemand 
tikte mij op de schouder. Door mijn 
nieuwsgierigheid had ik het gekraak van 
de aankomende voetstappen niet eens 
opgemerkt, ze maakten voor mij deel uit 
van het schilderij. Een fractie van een 
seconde dacht ik dat de pruikendrager 
kwam vragen wat ik hier liep te doen. 
Maar de man zag er net zo modern uit als 
ik. Hij zei niets, kneep met zijn ogen en ik 
begreep dat meteen als: ‘It’s time’. 
 
Het verlaten van Dennis Severs’ huis 
gooide me bruut terug in de werkelijkheid. 
De deur sloot achter me. Ik draaide me 
even om en keek op naar de brandende 
vlam van de lamp. De kop in de sluitsteen 
keek levenloos voor zich uit. Even wilde ik 
geloven dat de duistere deurklopper tegen 
me sprak, zoals dat gebeurt in de 
kerstvertelling van Charles Dickens met 
Ebenezer Scrooge in de hoofdrol. ‘Aut 
visum, aut nom’, declameerde de klopper 
tegen me. Ik knikte en repliceerde: ‘Alles 
heeft zijn tijd.’ In de donkerte van de 
avond trok ik Londen in, verdwijnend in de 
realiteit. 
 

 
 

Tom Lanoye krijgt Prijs der 
Nederlandse Letteren 
Na bekendheden als Hugo Claus en Jeroen 
Brouwers, W.F. Hermans, Mulisch, Reve, … 
wordt nu ook de Vlaamse schrijver Tom 
Lanoye bekroond met de Prijs der 
Nederlandse Letteren. Dat is de 
belangrijkste literaire prijs van het 
Nederlandse taalgebied.  
 
Meer dan de bijhorende geldprijs, 
gaat het me om de in deze lijst 
opgenomen te worden. 
(T. Lanoye) 
 

 
 
De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt 
door een jury van recensenten, academici 
en auteurs.  De juryleden gaan steeds op 
zoek naar een auteur wiens werk een 
belangrijke plaats inneemt in de 
Nederlandstalige literatuur.  Lanoye is de 
eerste Vlaamse auteur sinds 2012 die de 
Prijs der Nederlandse Letteren ontvangt. 
Dit najaar zal koning Filip de prijs aan 
Lanoye overhandigen in Brussel.  De 
uitreiking gebeurt namelijk afwisselend uit 
de handen van de Nederlandse en 
Belgische koning. 
 
(Bron: www.vrtnws.be) 
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Kort portret van “een mooie jonge 
god” 
 

 
 
Deze tussentitel verwijst naar een 
beruchte verzameling van kortverhalen, 
verschenen in 1986, met als titel Mooie 
jonge Goden.  Onder meer Lanoye en 
Brusselmans bestormden, niet gehinderd 
door enige bescheidenheid, het Vlaamse 
literaire firmament.  Deze bundel zette 
namelijk de nieuwe (mannelijke) literaire 
garde in het zonlicht.  Bijna veertig jaar na 
datum publiceren zowel Lanoye als 
Brusselmans nog geregeld.  Waar de 
laatste geheel zijn eigen 
Brusselmansiaanse weg bewandelde en 
een genre op zichzelf creëerde, koos 
Lanoye voor meer ernst en vooral meer 
variatie: toneel, proza, poëzie, politiek 
pamflet, … het vloeit allemaal vlot uit zijn 
pen.   
 
Zijn leven loopt vaak als rode draad 
doorheen zijn oeuvre.  In Slagerszoon met 
een brilletje beschrijft hij zijn jeugd in Sint-
Niklaas als zoon van de plaatselijke slager.  
Zijn worsteling met zijn eerste verliefdheid 
en geaardheid lezen we in het 
vermakelijke Kartonnen dozen en in 
Sprakeloos richt hij een monument op 
voor zijn overleden moeder.  Ook schuwt 
hij zelden politieke standpunten, denk 
maar aan het recent verschenen Woke is 
het nieuwe Marrakech-pact of de 
satirische Monstertrilogie.  Legendarisch 
zijn ook zijn theaterbewerkingen, hij 
schreef er een dertigtal en inspireerde 
hiermee grote namen als Ivo Van Hove en 
Luc perceval.  Ten slotte kent hij ook als 
dichter veel bijval. 

 
Nooit vies van wat show, ontpopt hij zich 
als een begenadigd spreker en komt hij 
geregeld op zowel radio als televisie, niet 
alleen in België, maar ook in Nederland. 
Verder treedt hij op in theaters met 
avondvullende bewerkingen van eigen 
romans of toneelstukken.   Zijn 
provocerende uitspraken bezorgen Lanoye 
regelmatig publieke belangstelling.  
 

 
 
Op 20 januari 1996 lieten Lanoye en zijn 
Nederlandse partner René Los als eerste 
homo’s hun samenleefcontract inschrijven 
op een gloednieuw stadsregister.  Een 
symbolische actie, bedoeld om de 
discussie rond het homohuwelijk te 
versnellen.  Ze huwden dan ook nadat 
België in 2003 als tweede land ter wereld 
(na Nederland) het homohuwelijk bij wet 
toeliet.  Momenteel wonen ze afwisselend 
in België en Zuid-Afrika. 
 
 
Subjectief lijstje van de redactie 
Kartonnen dozen (1991) 
 

 
 
Dit boek is uitgegroeid tot een everseller 
in de Nederlandstalige literatuur.  Het 
leest als een trein en (her)lezen is een 
aanrader, geen spat verouderd, trouwens.  
Hoofdpersonage, Tom, neemt ons mee in 
het verhaal over zijn allereerste, 
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allesverterende jeugdliefde voor Z.  Neem 
het van mij aan, u zult al die ingewikkelde 
emoties (met de glimlach) herkennen.   
 
Anderzijds schildert Lanoye zijn eigen 
afkomst: de slagerswinkel van zijn vader, 
de vier vrouwen die hem hebben 
opgevoed, de katholieke school die 
probeert overeind te blijven in de stormen 
van de moderniteit, de nationalistische 
priester-dichter die een inspirerende 
leraar Nederlands blijkt te zijn, de turners 
aan wie de jonge auteur zich vergaapt en 
de stripverhalen waarmee hij zijn ogen 
kapotleest. 
 
In een vlotte, bedrieglijk eenvoudige stijl 
leert Lanoye ons een en ander over 
verliefd zijn.  Opgroeien is namelijk niet 
eenvoudig en vaak pijnlijk, maar de auteur 
beschrijft alles met de nodige relativering 
en vaak doorspekt met hilarische humor!   
 
Originele en buitengewoon 
amusante roman, vol vrolijke 
melancholie. 
(NRC Handelsblad) 
 
 
Ten oorlog (1997) 
 

 
 
Uniek én legendarisch is deze schitterende 
toneelbewerking van acht koningsdrama’s 
van Shakespeare. 
 
Lanoye schreef op basis van de 
oorspronkelijke tekst een volledig nieuw 
zesdelig toneelstuk.  Ten Oorlog schetst in 
drie afleveringen van twee delen het 

drama van de westerse beschaving, 
beginnend in de herfst van het feodale 
tijdperk en eindigend in de brakke poel 
van oorlog en ontreddering die de wereld 
vandaag is.  In de bewerking staat de 
evolutie en het verval van de westerse 
cultuur centraal. 
 
Iedere aflevering vormt een thematische 
eenheid en functioneerde toentertijd als 
een volwaardige voorstelling, met een 
eigen titel en een eigen literair karakter. 
Taalvirtuoos Lanoye vindt aanvankelijk 
aansluiting zoekt bij de klassieke versbouw 
van Shakespeare en eindigt bij Richard III 
die spreekt in de wegwerptaal van de 
razendsnelle beeldcultuur. 
 
De Blauwe Maandagcompagnie met Luc 
Perceval als regisseur bracht het stuk op 
de planken, wie er -zoals ondergetekende- 
bij was, vergeet het nooit meer.  Tien uur 
magistraal theater. 
 
 
Sprakeloos (2009) 
 

 
 
In Sprakeloos verliest Lanoyes moeder als 
gevolg van een beroerte het vermogen om 
taal te gebruiken en zich verstaanbaar te 
maken.  Nu ze gestorven is, is het aan de 
zoon om haar te herscheppen in taal en 
Lanoye doet dat op luisterrijke wijze. 
 
Sprakeloos zingt en zindert en bromt en 
gromt en rinkelt en kinkelt en tiert en 
schmiert en doet pijn.  Het laat u 
schaterlachen, het maakt u kwaad, het 
vervult u van plaatsvervangende 
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schaamte, het vertedert, het verontrust. 
Het is een monument van taal voor de 
gestorven moeder, de weerbarstige Josée 
Verbeke, de slagersvrouw, de amateur-
actrice, de moeder van vijf kinderen van 
wie Tom Lanoye de jongste was. 
 
Sprakeloos is niet anders dan een 
bezweringsritueel in tekst, het soms door 
merg en been gaande verslag van een 
poging tot loslating.  Lanoye schrijft 
bombastisch, barok met veel krullen en 
overdrijving, maar wat beheerst hij onze 
taal tot in de perfectie.  Een genot om te 
lezen.   
 
Dit is ontegensprekelijk zijn meest 
persoonlijke boek.  Niet alleen in zijn 
toneelwerk toont Lanoye zich een 
waardige zoon van de moeder die 
amateur-actrice was.  Sprakeloos ís een 
opera van taal.    
 
Nooit meer zwijgen, altijd schrijven, 
nooit meer sprakeloos. 
(Uit Sprakeloos) 
 
 
De draaischijf (2022) 
 

 
 
De collaboratieroman van Lanoye kreeg in 
het Cultuurkrantje van juni 2022 (te 
vinden in het vak Cultuurkrantje op 
smartschool) een uitgebreide recensie. 
 
Ik eindigde met …. 
U had het al begrepen, De draaischijf is 
een aanrader, een must.  Verplichte 
lectuur als het ware J. 

En daarmee is alles gezegd! 
Leve Tom Lanoye en moge hij blij, verguld 
en trots zijn met de Prijs der Nederlandse 
Letteren.  Driewerf hoera!! 
 

 
 

 
 
 
Tentoonstellingen van de 
maand: surrealisme in België. 
Met twee grote tentoonstellingen viert 
Brussel de 100ste verjaardag van het 
surrealisme. In Bozar ligt de focus op de 
Belgische kunstenaars en doe je een 
resem ontdekkingen. KMSKB gaat de 
internationale toer op. 
 
 
Praktisch 
Trein naar Brussel Centraal. 
Zowel Bozar als KMSKB liggen op 
wandelafstand, gewoon de wegwijzers 
volgen J. 
 
Openingsuren 
Bozar:  
dinsdag tot zondag van 10u tot 18u 
 
KMSKB:  
dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u 
Zaterdag en zondag van 11u tot 18u 
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Tickets 
KMSKB: 
Volwassenen  18,- € 
Jongeren  10,- € 
 
Bozar 
Volwassenen  18,- € 
Jongeren    9,- € 
 
Combiticket  29,- € 
 
 
André Breton schreef in 1924 het 
Manifeste du surréalisme waarin de 
principes van de stroming werden 
uitgelegd.  Vandaar dat dit jaar de 100ste 
verjaardag van het surrealisme wordt 
gevierd.  Laat er echter geen misverstand 
over ontstaan: het surrealisme is geen 
artistieke kunststroming pur sang.  De 
kunststroming is een tastbaar uitvloeisel 
van het basisprincipe van het surrealisme: 
vergeet alles wat je weet en geef je over 
aan de verbeelding. 
 

 
 
De term werd al in 1917 gelanceerd door 
Bretons landgenoot Guillaume Apollinaire 
bij het ballet Parade van Jean Cocteau, 
met muziek van Eric Satie en kostuums en 
decor van Pablo Picasso. Apollinaire 
schreef in het programmaboekje dat de 
combinatie van al die elementen het 
realisme oversteeg. Hij noemde het 
spektakel sur-réalism, een term die Breton 
overnam. 
 
Het Franse surrealisme kreeg al snel een 
Belgische tegenhanger. Daar draait de 
expo in Bozar om. Ze is chronologisch 
opgebouwd, maar …. er hangen geen 

schilderijen aan de muren van de 
expozalen, surrealistisch, zei u?  Op de 
muren leest u citaten, de kunstwerken zelf 
hangen aan panelen die in het midden van 
de zalen werden neergezet.  Dit lijkt 
logisch, want het woord was wel degelijk 
belangrijk.  Het surrealisme was 
aanvankelijk een literaire stroming die de 
“écriture automatique” hoog in het 
vaandel voerde. De surrealisten wilden de 
rede uitsluiten en alles overlaten aan de 
verbeelding. In de praktijk betekende dat: 
denk niet na, maar schrijf alles wat in je 
opkomt onmiddellijk op. 
 
Voor de beeldende kunstenaars was dat 
moeilijker, tenzij je echt gewoon verf op 
een doek kladderde. Maar dat deden de 
surrealisten dus niet. Ze waren net heel 
figuratieve kunstenaars. Hun surrealisme 
school in het samenbrengen van 
elementen die redelijkerwijs niet samen 
horen. Magritte is daar een sprekend 
voorbeeld van.  
 

 
 
De surrealisten daagden het publiek uit. 
De toeschouwer moest zijn eigen 
opvattingen over rede en realiteit laten 
varen en op die manier zelf een surrealist 
van de verbeelding worden. Het is dus 
eigenlijk zinloos om naar de betekenis van 
surrealistische kunstwerken te zoeken. 
Geef u gewoon over aan wat u ziet.  



CULTUURKRANTJE ATHENEUM 

Maart 2024 
Eigenlijk moet u ook dit artikel niet lezen. 
Vorm uw eigen mening, zou André Breton 
zeggen. 
 
De tentoonstelling in Bozar is 
overweldigend door de hoeveelheid van 
informatie, documentatie en beeldende 
kunst. U moet er dus zeker uw tijd voor 
nemen.  Voor de liefhebbers dus, ik hou 
niet van “veel”, het leidt naar oppervlakkig 
kijken.  Men heeft getracht de 
kunststroming te vatten in woord en 
beeld, maar is vergeten dat het 
surrealisme zich niet laat kooien. 
 
Van Bozar is het maar een boogscheut 
wandelen naar de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten voor de tweede expo over 
het surrealisme. Imagine! 100 years of 
International Surrealism. Van België naar 
de wijde wereld dus. Klinkt logisch, maar 
ook aan logica doet het surrealisme niet. 
De titel is enigszins misleidend, want het 
echte onderwerp van de tentoonstelling in 
KMSKB is de relatie tussen het symbolisme 
en het surrealisme.  En, laat ik dat nu wel 
razend interessant vinden J. 
 

 
 
Opnieuw gaat het om een -gedeeltelijk- 
Belgisch verhaal. Brussel was aan het 
begin van de 20ste eeuw de hoofdstad van 
het symbolisme. Het is dus mooi om te 
begrijpen hoe de twee stromingen zich 
met elkaar verhouden. De tentoonstelling 
is geordend op thema's die zowel 
surrealisten als symbolisten na aan het 
hart lagen: de droom, de nacht, het bos, 
de mythe, het lichaam, de kosmos. Er is 

net als in Bozar veel knappe kunst te zien, 
maar het moet gezegd, het internationale 
karakter van de expo oogt magerder dan 
de titel suggereert. De expo is geen 
verzameling van surrealistische 
topwerken, geleend van topmusea 
wereldwijd. Stel dus die verwachting bij. 
 
Anderzijds, genoot ik meer van deze 
tentoonstelling dan van de Bozar-
bombast.  Aan u om op ontdekking te 
gaan, want, ondanks de kleine kritische 
bemerkingen, lonen beide exposities de 
moeite.  Misschien een leuk idee voor een 
uitstapje tijdens de paasvakantie! 
 
(inspiratie: De Tijd, DS, www.bozar.be, 
www.KMSKB.be ) 
 

 
Film van de week: Dune Part 2 
Dit is een film waarvoor cinema is 
uitgevonden, ga hem alstublieft op groot 
scherm bekijken, want net als de eerste 
Dune is Dune Part 2 overweldigend in 
zowel beeld als geluid. 
 

 
 
Het verhaal: Er rust veel hoop op de frêle 
schouders van Paul Atreides (Timothée 
Chalamet).  Hij wil de dood van zijn vader 
en zijn volk wreken op de Harkonnen, die 
de voogdij van de planeet Arrakis (of Duin) 
hebben ingepikt en van de kostbare spice-
productie.  De lokale Fremen (Vrijmans) 
kijken naar hem als hun verlosser, 
opgehitst door zijn moeder Jessica (R. 
Ferguson) die zelf een heiligenstatus 
verwerft.  
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Oké, u houdt niet van science fiction, maar 
vergeet wat u denkt erover te weten en 
laat u onderdompelen in de magie van 
regisseur Dennis Villeneuve.  Opnieuw 
doet hij de onverfilmbaar gewaande 
boeken van Frank Herbert alle eer aan.  
Star Wars verdwijnt als een zandsculptuur 
tegenover de woestijnduinen van Dune.  
Harkonnen-strijders die in een schuine lijn 
een bergwand opzweven; silhouetten in 
een zandstorm met de kleur en intensiteit 
van een Anselm Kiefer-schilderij (google 
deze kunstenaar en bewonder!); 
vliegmachines en vechtchoreografieën. 
Sommige scènes zijn een kunstinstallatie 
op zich, u vergeet de buitenwereld 
helemaal mede dankzij de 
overdonderende klankband. 
 

 
 
Houden de acteurs stand in dit 
fantastische decor, vraagt u zich bezorgd 
af.  Oh, jawel.  Aan kop de charismatische 
Chalamet, hij draagt de film met naast 
hem de bloedmooie en fijn acterende 
Zendaya.  Speciale vermelding gaat zeker 
naar Austin Butler (herinner u Elvis) die 
met zijn kale kop bijna onherkenbaar is.  
Grootheden als Javier Bardem, Stellan 
Skarsgard, Léa Sedoux en Christopher 
Walken smijten zich enthousiast in het 
strijdperk en ondersteunen de jeugd. 
 
Dus, ga dat zien … Dune Part 2 is het 
perfecte cinemateriaal, het soort film 
waarvoor bioscopen uitgevonden zijn.  
Maar, dat wist u al J! 
 
 
 

Oscarfilms streamen 
De genomineerden voor beste film zijn: 
Poor Things (Disney+) 
The Holdovers (Streamz en Prime) 
American Fiction (Prime) 
Anatomy of a Fall (streamz) 
Oppenheimer (Streamz) 
Killers of the Flower Moon (Apple+) 
The Zone of interest 
Barbie (Streamz) 
Past Lives (Streamz) 
Maestro (Netflix) 
 

 
 
Nog altijd voelt het wat vreemd aan om 10 
in plaats van 5 nominaties te hebben voor 
beste film.  Vermoedelijk hebt u prijsbeest 
Oppenheimer reeds gezien, net als het 
door ondergetekende de hemel in 
geprezen Killers of the Flower Moon (zie 
woordje van de redactie en recensie in CK 
november 2023!), films die u beslist op 
groot scherm moet zien.  Maestro stelt 
teleur en Barbie zal geen filmgeschiedenis 
schrijven.  Van The Zone of Interest kreeg 
u vorige maand een uitgebreide recensie, 
maar de film is net als Anatomy of a Fall 
(recensie CK september 2023) en Past 
Lives te arthouse en enkel geschikt voor 
de liefhebbers van dergelijke pareltjes. 
 
Dus … dé aanraders voor een regenachtige 
zondagnamiddag zijn: 
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Poor Things (Disney+) 
 

 
 
Deze film kon 4 van zijn 8 nominaties 
verzilveren en is een zit in de bioscoop ook 
meer dan waard.  De kostumering, de 
barokke decors en surrealistische 
werelden, u weet niet waar eerst kijken. 
Poor Things is dus een totaalervaring, 
cinema grand cru.  Alles klopt.  Ook de 
acteurs zijn uitmuntend en Emma Stone 
kreeg verdiend haar tweede Oscar, al had 
ik het beeldje liever naar Gladstone zien 
gaan: even straffe prestatie, maar ….   
Stones Bella Baxter vertedert, stoot af, is 
totaal ontketend, maar, oh zo zelfstandig 
en onafhankelijk.  Zij laat zich door 
niemand knechten.  Dafoe zet zijn 
zoveelste griezelcreatuur neer, maar 
verbaast door er een laag menselijkheid 
over te smeren.   
 
Meer vertellen zou uw kijkervaring 
schaden, maar wat een originele, 
tegendraadse en meeslepende film heeft 
regisseur Lanthimos gemaakt.  Meer nog 
dan een bevreemdend gothic sprookje is 
Poor Things een schop tegen de door 
mannen beheerste wereld en een ode aan 
de sterke, onafhankelijke en intelligente 
vrouw.   
 
Need I say more …. U moest “het bakse” 
van de tv al vast hebbben. 
 
 
 
 
 

The Holdovers (Prime en Streamz) 
 

 
 
Da’Vine Joy Randolph gaat naar huis met 
de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol, 
maar ook Giamatti werd genomineerd en 
had, wat mij betreft, het beeldje best mee 
naar huis mogen nemen.   Jammer dat de 
film zelf wat te braaf aanvoelt. 
 
Het jaar is 1970 en we bevinden ons aan 
de Barton Academy, een kostschool in de 
Amerikaanse staat Massachusetts.  Het is 
de laatste dag van het schooljaar en de 
leerlingen staat te popelen om thuis met 
hun familie kerstmis te vieren.  Elk jaar zijn 
er echter een handvol studenten die om 
allerlei redenen op de school 
achterblijven, de zogeheten holdovers.  
Dit jaar is dat Angus Tully (Dominic Sessa).  
Hij blijft achter samen met de strenge 
geschiedenisleraar Paul Hunham 
(Giamatti), die elk jaar wordt opgescheept 
met de achtergebleven jongeren, en de 
om haar gesneuvelde zoon (Vietnam) 
treurende kokkin Mary (Randolph). 
 
Tully en Hunham zullen doorheen de film 
evolueren van cynisch en onuitstaanbaar 
naar meer menselijk, ze sluiten zelfs 
vriendschap.  Dit klinkt meliger dan het is, 
al lijkt het alsof The Holdovers een film is 
uit een andere tijd:  ouderwets en stijlvol 
vakmanschap, dat steunt op schitterende 
acteurs.  Ideaal voor een regenachtige 
namiddag, languit met een kop thee in de 
zetel, niets meer, maar ook niets minder! 
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American Fiction (Prime) 
 

 
 

De getalenteerde schrijver en docent 
Theolonius “Monk” Ellison (Jeffrey Wright) 
krijgt te maken met het ene probleem na 
het andere: zijn schrijfcarrière loopt stroef 
omdat wat hij schrijft te intellectueel en 
niet ‘zwart’ genoeg is en de universiteit 
stuurt hem op ‘verlof’ na een verhit 
meningsverschil met een leerling. Hij trekt 
in bij zijn familie, waar ook al niet alles 
snor zit; de relaties met broer Clifford 
(Sterling K. Brown) en zus Lisa (Tracee Ellis 
Ross) zijn wisselvallig en moederlief is aan 
het dementeren.  De letterlijke en 
figuurlijke rekeningen stappelen zich dus 
op. 
 
De druppel die de emmer doet overlopen 
is het literaire succes van Sintara Golden 
(Issa Rae). Haar boek, We’s Lives in da 
Ghetto, tracht de onvertelde verhalen van 
zwarte mensen in de spotlight te zetten, 
maar vat, naar Monks’ mening, alle clichés 
samen van analfabetische zwarten die 
vervallen in criminaliteit, waar witte 
mensen zo op kicken.  Als reactie schrijft 
Monk een nep-autobiografisch verhaal, 
My Pafologhy.  Tevreden met zijn 
satirische werk – in zijn opinie rommel – 
stuurt hij als grap het verhaal op naar zijn 
agent Arthur (John Ortiz), maar de 
boemerang vliegt al snel terug in zijn eigen 
gezicht.  Hij wordt plots erg succesvol. 
 
 
 
 

Satirische en maatschappijkritische film 
die zeker het bekijken waard is, Jeffrey 
Wright staat goed te acteren, maar toch 
vond ik het verhaal soms wat 
onevenwichtig.  Wat mij betreft, mocht 
het best wat scherper mogen zijn.  
 
 
 

 
 
 
 
 
En ondertussen in Den Albert 
en Den Belgica 
 
 
Door de actualiteit (Lanoye en zijn Prijs) 
worstelt de redactie met plaatsgebrek en 
keuzestress ….  
 
Daarom, u vindt het programma van 
Cinema Albert op www.cinema-albert.be. 
Aanraders: Dune Part 2, Das Lehrerzimmer 
en Skunk. 
 
Het volledige programma van CCBelgica 
vindt u dan weer op www.ccbelgica.be. 
Aanraders: Liefde is van hout (Bruno Van 
den Broeck) op 27 maart; Grind van 
KommilFoo op 30 maart en Drum Boys van 
Les Frères Colle op 12 april. 
 
 
 


