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Woordje van de redactie 
 

 
 
Op zaterdag 3 februari werden in 
Oostende de Ensors uitgereikt, de 
Vlaamse Oscars, zeg maar.  Deze prijzen 
zijn genderneutraal, wat inhoudt dat de 
beste vertolking de prijs krijgt, niet de 
beste acteur of actrice.  (Het gegeerde 
beeldje ziet er naar mijn bescheiden 
mening vrij mannelijk uit, maar dit geheel 
terzijde!)  Die genderneutraliteit moet ook 
aan bijvoorbeeld non-binaire acteurs 
kansen geven.  Toegegeven, in theorie 
klinkt dit fijn, maar in praktijk komt het 
erop neer dat van de 12 prijzen die er -
sinds de genderneutraliteit- werden 
toegekend aan een vertolking, er slechts 2 
naar vrouwen gingen, dit jaar ging er zelfs 
geen enkele prijs naar een vrouw.  Heel de 
pers steigerde, zelfs The Guardian wijdde 
er een artikel aan: Flemish film awards 
under fire after men win most prestigious 
gender-neutral categories. 
 

 
 
Naar mijn mening is dat een risico dat een 
organisatie wenst te nemen door te kiezen 
voor dergelijke prijzen.  Ook heb ik het 
gevoel dat de witte man voor velen tot 
een gevaarlijke diersoort is verveld.  Voor 
u dit krantje verontwaardigd aan de kant 
legt wegens te conservatief, bedenk even 
of u kritiek hoorde toen zowel de 

Grammy’s als de Mia’s gedomineerd 
werden door vrouwen, respectievelijk 
Taylor Swift en Pommelien Thijs?  Neen, 
iedereen lijkt daar vrede mee te hebben, 
toch is het omgekeerde onaanvaardbaar 
geworden.  Waarom?  Zijn we als vrouwen 
nog altijd niet gelijkwaardig?   
 
Als er genderneutrale prijzen worden 
uitgereikt, moeten die ook gaan naar de 
beste vertolking, los van gender of 
geslacht.  Niemand anders dan Stef Aerts 
en Jan Bijvoet (WIL) konden de 
vertolkingsprijzen voor film verzilveren.  
Toch?   
Over de keuze voor Aimé Claeys (1985) 
kan een mens nog discussiëren: 
Pommelien Thijs (Knokke Off) had wat mij 
betreft mogen winnen.  Maar … Wedden 
dat er dan een leger mierenneukers was 
opgestaan om die keuze in vraag te 
stellen: had ze nog niet genoeg gewonnen 
met al die Mia’s en K’s en … ? 
 
Wat kan men doen om de rust te doen 
weerkeren?  Niet de stap terugzetten naar 
de man/vrouw tweedeling, dat lijkt me 
onzinnig.   Wel zou het, wat mij betreft, 
een goed idee zijn terug te keren naar het 
jurysysteem.  Op die manier zou er meer 
evenwicht kunnen bewaard worden en 
vermijdt men dat er een “winner takes it 
all” is, een slokop die al de andere films 
het nakijken geeft.  Verder wordt het hoog 
tijd dat scenaristen en regisseurs eens 
nadenken over sterke vrouwenrollen, 
zodat volgend jaar alle genderneutrale 
vertolkingsprijzen naar dames gaan.  
Wedden dat er geen tumult zal ontstaan 
over dit onevenwicht! 
 
 
Veel leesplezier 
Jirka Claessens 
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Interview Wietse Meys 
 
 

 
 
Persoonlijk paspoort 
Naam: Meys 
Voornaam: Wietse 
Afstudeerjaar Atheneum: 1998 
 
Favoriete leerkracht op de middelbare 
school: Mr Thierens (geschiedenis)/Mr 
Dhondt (wiskunde) 
 
Anekdote uit je Atheneumtijd:  
Op anekdotes kan ik niet direct komen, 
maar ik heb heel wat fijne herinneringen, 
zeker aan de laatste 2 jaren op school.  Ik 
denk aan de reis naar Italië, kajakken op 
de Lesse (waar ik de laatste keer de helft 
van de afvaart iemand zijn boot heb 
moeten voortrekken :-), …  Uiteraard ook 
de fuiven in de Zenith, Ons Huis, … Of, op 
café in de Poolbar,… 
 
Eventuele vervolgstudie: conservatorium 
Brussel ‘Meester in de muziek’ saxofoon 
jazz & lichte muziek en pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs 
 
Beroep:  
-zelfstandig muzikant 
-coördinator van de pop & jazz afdeling en 
leerkracht AML, Kunsthumaniora Brussel 
-leerkracht saxofoon pop & jazz aan de 
academie van Grimbergen 
 

 
 
Kun je jezelf even kort voorstellen? 
Ik ben muzikant, voornamelijk saxofonist, 
maar ik kan ook behoorlijk uit de voeten 
met (bas)klarinet en dwarsfluit.   
Live speel ik bij verschillende bands zoals 
Clouseau, Daan, Glints, Yong Yello, Bazart, 
…  Ik heb ook op albums gespeeld van 
meer dan 100 artiesten.  Je hebt me 
misschien al op de achtergrond gezien bij 
televisieprogramma’s zoals Liefde voor 
muziek,  The Voice,  Ik vraag het aan,…  
 
Daarnaast schrijf ik vaak arrangementen 
(de partituren waarop staat wat andere 
muzikanten moeten spelen), voornamelijk 
voor blazers en strijkers. Dit gaat van 
kleine ensembles tot grote orkesten zoals 
Brussels Philharmonic of het Metropole 
Orkest,…  
Je kan arrangementen van mij terugvinden 
op albums van Clouseau, Balthazar, 
Warhaus, J. Bernardt, Daan, Isolde Lasoen, 
Douglas Firs, Zimmermann, Noémie Wolfs, 
Gunther Neefs, De Romeo’s,… maar ook 
bij Heerlijke Hoorspelen en verschillende 
fictiereeksen (Beau Séjour, Before We 
Die,…) 
 

 
 
Je volgde een opleiding in het 
conservatorium te Brussel.  Welke 
afstudeerrichting heb je gekozen en 
waarom die keuze?  
Ik heb de afstudeerrichting ‘jazz en lichte 
muziek’ gekozen toen. Als jonge kerel was 
ik geïnteresseerd in een brede waaier van 
muziek, gaande klassiek tot pop en jazz.  In 
de opleiding jazz ligt de nadruk op 
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improvisatie en creatie en dat sloot het 
beste aan bij mijn interesses.  Destijds 
bestonden er nog geen vooropleidingen 
pop/jazz op academies, dus heb ik naast 
de bestaande klassieke opleidingen 
privélessen en zomerkampen gevolgd.  
 
Volgde je als kind reeds muziekschool?  Is 
het een must om er van jongs af mee 
bezig te zijn, als je het wilt maken in de 
muziekwereld? 
Ik ben op mijn 10de begonnen met muziek 
en op mijn 12de met saxofoon. Eerst 
volgde ik les in een muziekschool bij de 
lokale muziekvereniging, daarna ook in 
een muziekacademie. Daar was enkel een 
klassieke opleiding, dus ben ik ook nog op 
zoek gegaan naar mensen die me leerden 
improviseren. 
Er zijn altijd uitzonderingen die erin slagen  
een professioneel niveau te behalen nadat 
ze pas rond hun 18 à 20 jaar begonnen 
zijn, maar dat zijn er bitter weinig. 
Je moet het uitvoeren van muziek 
vergelijken met het beheersen van een 
taal en dan liefst op het niveau van je 
moedertaal. Het vraagt dus enorm veel 
oefening om dat technisch in orde te 
krijgen en er een ‘naturel’ in te 
ontwikkelen. 
 

 
 
Waarom heb je gekozen voor de 
saxofoon?  Dat lijkt me minder voor de 
hand liggend dan de piano of de gitaar. 
Ik ben begonnen met muziek te leren in 
een concertband/fanfare in Steenhuffel, 
dus iedereen leerde daar op een  
blaasinstrument te spelen. Ik heb eerst 

een jaar moeten trommelen (wat ook zeer 
leuk was!) en kreeg daarna een trompet in 
mijn handen geduwd. Maar dat was 
omdat er geen saxofoons vrij waren toen. 
Ik ben vervolgens blijven zeuren tot ze me 
een saxofoon gaven :-) 
 
Kun je nog andere instrumenten 
bespelen? 
Ik speel ook zeer goed klarinet (sinds mijn 
13de) en behoorlijk dwarsfluit. Ik kan mijn 
plan trekken op een piano en heb van veel 
andere instrumenten een basiskennis.  
Als je arrangementen schrijft, is het 
belangrijk te weten hoe het instrument 
werkt waarvoor je schrijft. 
 
Ik zie dat je ook nog lesgeeft en 
coördinator bent van de jazzafdeling in 
het de Kunsthumaniora te Brussel.  Is dit 
voor jou een “noodzakelijk kwaad” of 
eerder een verrijking? 
Ik zie het als een verrijking. Ik heb het 
geluk gehad om van zeer bevlogen en 
inspirerende mensen les te krijgen en nu 
hoop ik hetzelfde te kunnen betekenen 
voor anderen.   
Ondertussen heb ik al een aantal keer 
mogen samenwerken met ex-studenten 
voor hun muzikale projecten, dat is echt 
zeer bijzonder. 
 

 
 
Wie of wat zijn “The Horns”? 
Als saxofonist of als blazer speel je vaak 
samen met andere blazers. In mijn geval is 
dat voornamelijk met Jo Hermans, die 
mijn ‘partner in crime’ is sinds een 15-tal 
jaar. Met hem heb ik een uitzonderlijke 
klik. ’The Horns’ is, naast de naam van 
mijn vennootschap/firma, ook de naam 
van de portfolio website waarop we ons 
gezamenlijk werk plaatsen. We hadden 
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destijds een naam nodig en we houden 
beiden van eenvoudige, maar toch 
krachtige benamingen die iets duidelijk 
maken. ‘The Horns’ is gewoon een 
letterlijke vertaling van ‘de blazers’. De 
meeste blazerssecties in die tijd hadden 
daar meestal nog allerhande potente 
adjectieven tussen staan, maar voor ons 
was gewoon goed genoeg en misschien 
zelfs krachtiger omdat het je mogelijk 
maakt om onder alle vlaggen te opereren.  
 
Als uitvoerend muzikant begeleidde je de 
meest uiteenlopende artiesten.  Is dat 
enkel in de opnamestudio of ga je ook 
toeren met die mensen? 
Soms musiceer ik enkel live met de ene of 
enkel in de studio met een andere artiest. 
Met sommigen is het wel beide. 
 
En, vinden die artiesten jou of moet je 
gaan solliciteren bij hen?  Moet je als 
muzikant ook audities doen? 
Behalve voor onderwijsinstellingen heb ik 
mijn diploma’s nog nooit moeten 
bovenhalen. In de pop- en jazzscene is er 
niet echt een traditie van audities zoals in 
de klassieke muziek. Ik heb alles waar ik 
voor gevraagd ben, gewoon altijd zo goed 
mogelijk proberen doen en zo ben ik een 
beetje van het ene in het andere gerold. 
 

 
 
Ben je ooit echt starstruck geweest?  
Daarmee bedoel ik, of je ooit 
samengewerkt hebt met een “grote 
naam” waarvan je toen dacht: “Zie mij 
hier nu staan!”? 

Ik heb al een aantal keer een ‘full circle’ 
moment mogen meemaken. De laatste 
keer dat ik dat had was vorig jaar toen ik 
om 15u telefoon kreeg van een collega om 
’s avonds mee te spelen met Gregory 
Porter in de Ziggodome (18.000 
toeschouwers) te Amsterdam. Porter is 
iemand wiens muziek ik regelmatig 
beluister, die man zingt zo fantastisch. De 
organisatoren waren blijkbaar blazers 
vergeten te boeken voor dat concert, dus 
heb ik met 3 andere collega’s het concert 
’s avonds op zicht meegespeeld. 
Ik zit op een punt in mijn carrière waar ik 
heb mogen samenwerken met 
verschillende mensen waar ik enorm naar 
opkijk en ik heb echt al een heleboel 
dingen mogen doen waar ik als jonge 
muzikant letterlijk van droomde. Spelen 
en opnemen met Clouseau hoorde daar 
zeker bij. Ik was als 18-jarige helemaal 
weggeblazen door hun toenmalige band 
met blazers. Dat ik ondertussen met al die 
muzikanten heb mogen samenwerken is 
voor mij heel speciaal. 
 
Ik koppel je dus aan namen als Clouseau 
of Daan, maar ben je soms ook bezig met 
klassieke muziek? 
Ik schrijf soms arrangementen voor 
strijkers voor fictiereeksen. Dat leunt vaak 
aan tegen klassieke muziek. Maar echt 
repertoire van Beethoven of Mozart 
spelen doe ik niet. 
 
Ook zie ik een naam als Daan naast Dana 
Winner of de Romeo’s staan.  Je moet 
toch echt een muzikale kameleon zijn om 
met al die verschillen om te kunnen?  
Vind je alle genres even leuk? 
Ik heb uiteraard mijn eigen smaak, de 
muziek die ik zelf niet beroepsmatig 
beluister, maar gewoon omdat ik het mooi 
en goed vind. Daar hou ik het bij, want  
‘les goûts et les couleurs ne se discutent 
pas’. 
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In mijn vak is wat je ‘perspectieflenigheid’ 
zou kunnen noemen bijzonder belangrijk. 
Bij een programma als Liefde voor muziek 
maken we er als band een erezaak van om 
iedere artiest het gevoel te geven dat 
hij/zij/hun met zijn/haar/hun eigen band 
speelt en opneemt. Dat vraagt sowieso 
redelijke grote lenigheid om eerst met 
Daan een song op te nemen, vervolgens 
Metejoor en dan bijvoorbeeld K3. 
 
Componeer je ook zelf muziek?  Zo ja, 
kun je er iets over vertellen. 
Ik componeer soms in opdracht voor 
beeld en heb al meegeschreven aan een 
aantal songs. Daar ook vind je heel wat 
variatie, gaande van muziek voor de 
documentaire rond Billie Holiday, maar 
evengoed de Sirtaki van de Romeo’s. Het 
is iets waar ik niet echt actief mee bezig 
ben, vooral wegens tijdsgebrek. Of, omdat 
mensen me steeds specifiek vragen voor 
arrangementen. 
 

 
 
Heb je al eigen werk uitgebracht op cd of 
vinyl? 
Neen, er staan geen composities van mij 
op een album met mijn naam erop. 
Misschien iets voor de toekomst? 
 
Gaat je voorkeur uit naar jazz of toch 
eerder pop- of rockmuziek?  Het lijken me 
erg uiteenlopende genres. 
Ik vind het heel erg fijn om van beide 
werelden mee te kunnen smullen. De 
intimiteit en breekbaarheid van een 
jazzconcert voor een kleiner maar zeer 
geëngageerd en meevoelend publiek of de 

grote verbondenheid van een concert in 
het Sportpaleis zijn beide mooi om mee te 
maken. 
 
Welke muzikanten inspireren jou?   
Op saxofoon is dat zeker en vast Michael 
Brecker. De eerste keer dat ik hem ooit 
hoorde, raakte me dat diep. Ook dat hij 
naast een carrière in de jazz, met een 
aantal grootheden heeft opgenomen  
(Paul Simon, Frank Zappa, Chaka Khan,… 
echt meer dan 1000 albums) en steeds 
instant herkenbaar is, is iets wat ik 
ongelooflijk bewonder.  
 
Heb je het gevoel dat je van je passie je 
beroep hebt kunnen maken? 
Ja, ik voel me daardoor echt gezegend. Ik 
ga er nooit van uit dat dit vanzelfsprekend 
is en blijf er hard voor werken. 
 

 

 
 
Ik las in je bio dat je ook deel uitmaakt 
van de raad van bestuur van Playright.  
Kun je daar iets meer over vertellen? 
Playright is de beheersvennootschap die 
de uitvoerdersrechten int. Deze rechten 
zijn verschuldigd aan iedereen die 
meegewerkt heeft aan een opname 
(muziek of film) en worden berekend op 
basis van de playlists van Ultratop, de 
radio’s en televisie. Ook op de verkoop 
van cd’s en vinyl zijn er verschuldigd.  
 
De generatie voor mij heeft daarvoor 
gevochten en ik voelde aan dat ook mijn 
generatie zich hier moest achterscharen. 
Dus heb ik me kandidaat gesteld om 
bestuurslid te worden, ook omwille van 
mijn ervaring in die sector.  Nu zetel ik in 
de raad van bestuur en volg ik op of 
iedereen daar correct zijn werk doet.   
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We kaarten ook problemen en 
uitdagingen voor onze sector aan.  
Streaming is bijvoorbeeld nog steeds niet 
gereglementeerd, zo betalen de grote 
techgiganten (Alphabet (aka Google), 
Apple, Spotify) geen uitvoerdersrechten. 
Als een liedje waar een muzikant op speelt 
miljoenen keren gestreamd wordt, 
verdient die daar niets op.  Hetzelfde geldt 
voor acteurs, denk maar aan bijvoorbeeld 
Netflix.  Muziek die je hoort op de radio of 
een film die je bekijkt via kabelteleviesie, 
daar verdient de artiest wel iets aan.    
 
Europa heeft daar een richtlijn voor 
uitgevaardigd, maar die is momenteel al 
jarenlang onderwerp van een rechtzaak. 
Hopelijk trekken we ooit aan het langste 
eind.  Ik ben er namelijk van overtuigd dat 
heel veel mensen betalen en willen 
betalen voor muziek, maar in tegenstelling 
tot vroeger vloeit heel veel van dat geld 
nu dus rechtstreeks naar het buitenland 
zonder kickback in eigen land. 
 
Wat is je ultieme tip aan onze jonge 
lezers die het willen maken in de 
cultuurwereld? 
Zorg dat je heel veel oefent en iets heel 
goed kan. Speel met een open geest en 
probeer er altijd het beste van te maken! 
 
Heb je nog vrije tijd?  En, hoe besteed je 
die het liefst? 
Ik probeer regelmatig te sporten. Een 3-tal 
keer per week joggen is het doel. 
Daarnaast gaat mijn vrije tijd op aan mijn 
vrouw en 3 dochters. 
 
Waar zie je jezelf binnen vijf jaar? 
Hopelijk nog meer van hetzelfde, maar wie 
weet? 
 
 
 
 
 

De snelle keuzes: … 
 
Charlie Parker of John Coltrane 
 John Coltrane 
Vinyl of Spotify 
 Vinyl 
Halfvol glas of halfleeg glas 
 Halfvol 
Noorderlicht of zuiderzon 
 Zuiderzon 
 
 
Selectie uit “Le questionnaire de Proust” 
Marcel Proust (1871-1922) is een 
beroemde Franse romanschrijver en 
essayist. Zijn naam is ook vastgeklonken 
aan een oude, van oorsprong Engelse, 
vragenlijst, bestaande uit circa dertig 
vragen, die tot doel heeft om meer 
zelfinzicht te krijgen  
 
Wat is je beste karaktereigenschap?  
Ik probeer alles van de positieve kant te 
bekijken. 
Wat is jouw idee van geluk?  
Weten dat mijn dierbaren zich gelukkig 
voelen. 
Waar zou je willen wonen?  
Waar ik nu woon is prima. 
Als je zelf mag kiezen, wie zou je dan 
willen zijn?  
Ik kan alleen maar mezelf zijn. 
Wat eet en drink je graag?  
Een lekkere pasta met een glas rode wijn 
gaat er altijd in. En erna nog een espresso. 
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De blik van Harry 
Hoop 
Er is altijd hoop. Laatst bevond ik me op 
een weg die door een dor bos leidde. De 
grond was zompig en ik moest me aan 
takken vastklampen om niet uit te glijden 
in de modder. De temperatuur was 
warmer dan verwacht, maar misschien lag 
die indruk ook wel aan de acrobatische 
houdingen waarin de glibberige 
ondergrond me dwong. Het deed me 
enigszins zweten. Ik hield even halt en 
keek op. Boven mijn hoofd omklemde een 
pimpelmeesje een van de schijnbaar dode 
takken. Met zijn blauwe kopje spiedde het 
zenuwachtig in het rond, alsof het op elk 
moment iets verwachtte, alsof er wat op 
komst was.  
 

 
 
Het was toen dat er me iets tegen de 
bewolkte achtergrond opviel. Al die 
schijndode takken rondom mij droegen 
hoop in zich. De knoppen op de takken 
omsloten immers nieuw leven. Het 
landschap waarin ik als klungelig mens 
stond, kondigde onopvallend de lente aan. 
In enige weken tijd zouden frisgroene 
blaadjes de dode grondtonen in dit bos 
wegdrukken. Het kwetteren van de vogels 
klonk speels en ik interpreteerde het als 
de aankondiging van de nabije toekomst.  
 
Het pimpelmeesje negeerde mij straal en 
vloog op. Wellicht was het zich bijzonder 
goed bewust van mijn aanwezigheid. In 
zekere zin gedroegen we ons hetzelfde: 
we wisten wat er in onze omgeving 

gebeurde, maar we wilden er geen oog 
voor hebben. Het meesje omdat het 
almaar zenuwachtig van hot naar her 
vliegt, onrustig op zoek naar voedsel. En ik 
omdat ik als dwaas mens in de waan leef 
dat ik nooit tijd heb. Die tijd gaat 
onverminderd voort, ook wanneer de 
pimpelmees niet meer vliegt en ik elk 
besef van tijd kwijt ben. Het klinkt als een 
duistere gedachte, maar ze is dat niet 
wanneer je je bewust wordt van de hoop 
die de tijd in zich draagt. Na de schijndood 
van de winter komt de lente van het 
nieuwe leven. Met mijn voeten in de 
drassige grond van het bos werd ik me 
daar plots enorm bewust van.  
 
Mijn boswandeling ontpopte zich tot een 
filosofische reflectie met het zingen van 
de vogels en het waaien van de wind als 
onnavolgbare achtergrondmuziek. In mijn 
verbeelding zag ik de frisgroene kleur 
rondom me heen. Groen als kleur van de 
hoop, en daarop wachten en ernaar 
uitkijken is de moeite meer dan waard. Er 
is altijd hoop.  
 
Het verhaal van hoe ik enkele ogenblikken 
later uitgleed in dat bos zal ik u besparen. 
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De Oscars: wie wint? 
Beste acteur in een hoofdrol 
Sommige films zijn nog niet tot in Europa 
geraakt, dus dit blijft wat koffiedik kijken, 
toch denk ik niet dat iemand voorbij Cillian 
Murphy kan.  Hij was briljant als 
Oppenheimer en in zijn prijzenkast is best 
nog plek voor een Oscar! 
 
BRADLEY COOPER : Maestro 
COLMAN DOMINGO : Rustin 
PAUL GIAMATTI : The Holdovers 
CILLIAN MURPHY : Oppenheimer 
JEFFREY WRIGHT : American Fiction 
 

 
 
Beste acteur in een bijrol 
Wie wint? Ryan Gosling, omdat de 
academy zich schaamt omdat Barbie en 
Margot Robbie en Greta Gerwich 
genegeerd werden. 
 
Wie moet winnen? Ik gun het Robert De 
Niro, die trouwens het beste van zichzelf 
gaf in Killers of the Flower Moon.  Hij 
vertegenwoordigde het kwaad verpakt in 
het lichaam van een liefhebbende opa. 
 
STERLING K. BROWN, American Fiction 
ROBERT DE NIRO, Killers of the Flower 
Moon 
ROBERT DOWNEY JR., Oppenheimer 
RYAN GOSLING, Barbie 
MARK RUFFALO, Poor Things 
 

 

Beste actrice in een hoofdrol 
Wie wint? Lily Gladstone omdat de 
academy als instituut de politiek correcte 
keuze wil maken en een native American 
de prijs wil geven.   
 
Wie moet er winnen?  Lily Gladstone 
omdat ze zowel Di Caprio als De Niro van 
het scherm speelt in Killers of the Flower 
Moon.   
 
ANNETTE BENING, Nyad 
LILY GLADSTONE, Killers of the Flower 
Moon 
SANDRA HÜLLER, Anatomy of a Fall 
CAREY MULLIGAN, Maestro 
EMMA STONE, Poor Things 
 

 
 
Actrice in een bijrol 
Opnieuw een moeilijke categorie omdat 
The Holdovers en The Color Purple nog 
niet in roulatie zijn hier. 
 
Wie wint? Vermoedelijk wint Emily Blunt 
voor Oppenheimer, wegens het spel van 
eliminatie. 
 
Wie moet winnen?  America Ferrera voor 
Barbie.  Omdat ze gewoon goed staat te 
acteren en het een schande is dat Margot 
Robbie en Greta Gerwich niet 
genomineerd zijn! 
 
EMILY BLUNT, Oppenheimer 
DANIELLE BROOKS, The Color Purple 
AMERICA FERRERA, Barbie 
JODIE FOSTER, Nyad 
DA'VINE JOY RANDOLPH, The Holdovers 
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Regie 
Wie wint? Ook in deze categorie zal 
Oppenheimer winnen met Christopher 
Nolan.  De regisseur hield de touwtjes 
strak in handen en leverde een boeiende 
en meeslepende film af waarin 
verschillende verhaallijnen op een 
begrijpelijke manier vervlochten zaten. 
 
Wie moet winnen?  Mijn hart zegt 
uiteraard Scorsese die met Killers of the 
Flower Moon een meer dan degelijke film 
afleverde, maar ik moet toegeven, Nolan 
doet het beter … 
 
ANATOMY OF A FALL, Justine Triet 
KILLERS OF THE FLOWER MOON, Martin 
Scorsese 
OPPENHEIMER, Christopher Nolan 
POOR THINGS, Yorgos Lanthimos 
THE ZONE OF INTEREST, Jonathan Glazer 
 

 
 
Beste film 
Waar is de tijd dat er slechts vijf films 
streden voor deze belangrijke prijs?  Nu 
sieren ook vier films deze lijst, die eigenlijk 
thuishoren in de categorie “beste 
buitenlandse film”.  The Zone of Interest 
strijdt zelfs mee in de twee categoriën.  
Begrijpe wie begrijpen. Kan. 
 
Wie wint? Oppenheimer, het lijkt bijna 
een evidentie. 
 

Wie moet winnen? 
Hier ga ik voluit voor Killers of the Flower 
Moon.  Wat een film!  Wat een epos!  En 
Scorsese is te vaak genegeerd geweest 
doorheen de jaren, wat zeg ik, decennia!  
Acht nominaties en enkel raak met The 
Departed.  Zo won – stel je voor!-  in 1976 
Rocky en niet Taxi Driver en in 1980 beet 
hij met Raging Bull in het zand en moest 
hij de Oscar laten aan …. Ordinary People.  
Enfin, ik laat de geschiedenisles voor wat 
ze is, maar het wordt tijd dat Marty zijn 
tweede oscar wint J 
 
AMERICAN FICTION 
ANATOMY OF A FALL 
BARBIE 
THE HOLDOVERS 
KILLERS OF THE FLOWER MOON 
MAESTRO 
OPPENHEIMER 
PAST LIVES 
POOR THINGS 
THE ZONE OF INTEREST 
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Recensie: The Zone of Interest 
 

 
 
Om in Oscarsferen te blijven, deze film is, 
volgens mij, absoluut favoriet voor beste 
buitenlandse film.  The Zone of Interest, 
gebaseerd op een roman van Martin Amis, 
is een film over Auschwitz-commandant 
Rudolf Höss en zijn vrouw.  Een historisch 
correct verhaal, gefilmd op de juiste 
locatie, een huis in de buurt van het kamp.  
U hoeft echter niet te vrezen dat u de 
gruwel van Auschwitz te zien krijgt, we zijn 
30 jaar na Schindler’s List, de les is 
(hopelijk) gekend, tijd voor een andere 
invalshoek, deze van kampbaas Höss en 
zijn gelukkige gezin. 
 

 
 
U maakt inderdaad kennis met een 
gelukkig gezin met drie kinderen.  Ze 
wonen in een mooi huis met grote tuin 
met zwembad.  Hedwig, de vrouw van 
Höss, wil er zelfs niet vertrekken op het 
moment dat haar man wordt 
overgeplaatst.  Ze kroont zichzelf tot 
koningin van Auschwitz.  We zien de 
gewone bezigheden van het gezin, gefilmd 
met een aantal vaste camera’s.  Ergens 
doet het denken aan Chantal Akermans 
Jeanne Dielman.  Fascinerend saai.  Maar, 
u weet als kijker wat er zich achter de 

tuinmuur afspeelt.  U hoort doorheen de 
volledige film de treinen, de kreten, het 
gehuil, de geweerschoten.  U ziet de 
rookpluimen.  Ook Hedwig weet perfect 
wat er gebeurt, maar sust zichzelf met 
bontmantels en andere achtergebleven 
spullen van joden.  Ze is ook trots op de 
carrière van haar man.  In een hoogst 
ongemakkelijke scène bespreekt hij aan de 
eettafel de capaciteit van de 
verbrandingsovens en hoe ze een en 
ander kunnen optimaliseren.  De gruwel 
lijkt normaal, ik denk aan de gekende 
uitspraak van Hannah Arendt (joodse 
filosofe) over de banaliteit van het kwaad. 
 
Niet alleen inhoudelijk ook filmisch is The 
Zone of Interest een pareltje.  Dé vondst 
van de film is uiteraard het niet bij elkaar 
gaan van de beelden en het geluid.  De 
beelden van huiselijk geluk worden 
begeleid door horrorgeluiden.  Verder 
gebruikt Glazer een paar keer een gitzwart 
of bloedrood scherm dat enkele seconden 
blijft hangen, de geluiden gaan door, de 
kijker tot nadenken wordt gedwongen.  
Ten slotte zijn er de vreemde beelden, 
gefilmd met een infraroodcamera, van een 
meisje dat appels in het kamp smokkelt.  
Ze doet denken aan een sprookjesfiguur 
en vertegenwoordigt een glinster hoop in 
de volledige duisternis. 
 

 
 
Naast al dit moois is er nog Sandra Hüller. 
De actrice is fenomenaal goed en zet een 
erg gelaagde Hedwig neer, wat niet 
eenvoudig is, aangezien deze vrouw tot op 
de kern verdorven en slecht is.  De 
koningin van Aauschwitz weet perfect wat 
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er gebeurt en kent de jobomschrijving van 
haar man.  Ze is elegant en plomp tegelijk, 
wetend en onwetend, volstrekt beheerst 
en toch permanent op de rand van een 
zenuwinzinking.   Als ze aan het begin van 
de film een bontmantel van een vergaste 
Jodin krijgt van haar man past ze die aan 
zoals ik zelden iemand een mantel heb 
zien passen, alsof ze in een nieuwe huid 
kruipt.  En, als ze in een van de zakken 
lippenstift vindt, probeert ze die uit met 
zichtbaar ingehouden wellust. 
 

 
 
Ook Christian Friedel (Höss) kwijt zich 
uitstekend van zijn acteertaak.  Hij is 
ijzingwekkend normaal: zijn job is zijn job 
en hij probeert die zo goed mogelijk te 
doen.  We weten dat er in Auschwitz 
ongeveer drie miljoen mensen, waaronder 
1,1 miljoen Joden, vermoord werden.  Dus 
jah, hij was echt wel goed!  Soms zou je 
hem een greintje menselijkheid kunnen 
toeschrijven, ik denk aan zijn 
zwijgzaamheid, zijn onbegrip wanneer 
Hedwig per se in het huis wil blijven, maar 
het zijn niet meer dan kruimels.  Deze man 
weet perfect waar hij mee bezig is, denk 
maar aan de meeting over het 
perfectioneren van de gasovens. 
 
The Zone of Interest is verplicht kijkvoer in 
deze onzekere, barre tijden waarin we 
leven.  De film toont aan tot welke gruwel 
mensen in staat zijn en vooral hoe we 
wegkijken als de horror naast onze deur 
gebeurt.   
 
 

In memoriam Walter van den 
Broeck 
Walter van den Broeck is overleden op 5 
februari, hij was jarenlang een van de 
populairste roman- en theaterauteurs in 
Vlaanderen en ontving twee Staatsprijzen. 
Hij werd 82. 
 

 
 
De Kempen waren een bijzonder 
vruchtbare bodem voor de verhalen van 
Walter van den Broeck. Hij werd geboren 
in Olen op 28 maart 1941, waar hij naar 
eigen zeggen al begon te schrijven toen hij 
8 was.  De schrijver bleef de Kempen 
trouw en verhuisde van Olen naar 
Turnhout, amper 20 kilometer verder. "Ik 
zit graag de hele dag thuis", zei hij daar 
zelf over. "Maar tegelijk ben ik ook 
hulpeloos, en dat komt door die 
schrijverij. Je zit maanden en soms zelfs 
jaren opgesloten in een kamertje om te 
schrijven en intussen evolueert die wereld 
maar." 
 
In dat bewuste kamertje schreef Walter 
van den Broeck tientallen romans. 
Doorbreken deed hij met Brief aan 
Boudewijn in 1980. Waarin hij - opnieuw - 
zijn eigen jeugdverhalen verweefde in een 
fictief verhaal. De roman leest als een 
brief aan de toenmalige Belgische koning. 
De roman werd ook opgestuurd naar het 
koningshuis, maar een ontmoeting met 
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koning Boudewijn heeft nooit 
plaatsgevonden. 
 

  
 
Zelf was Walter van den Broeck het meest 
trots op zijn "koningscyclus" van vier 
romans: Het beleg van Laken, Gek leven 
na het bal, Het gevallen baken en Het 
leven na beklag. Vier titels met dezelfde 
letters, verschenen tussen 1985 en 1992. 
Ze werden in 1999 gebundeld als Het 
beleg van Laken, een klepper van 1.400 
pagina's.  
 
Daar heb ik heel lang aan gewerkt 
en dat is geworden wat ik ervan 
wilde maken. Wat een lezer daar 
nu verder mee doet of aan heeft, 
dat weet ik niet. Maar ik vond het 
zelf de moeite waard om die 
onderneming tot een goed einde te 
brengen.  
(Walter van den Broeck) 
 
Naast romans is Walter van den Broeck 
vooral bekend van zijn theaterstukken. 
Groenten uit Balen schreef hij al in 1972 
en het stuk gaat over de staking bij de 
Balense zinkfabriek Vieille Montagne. 
Talloze beroeps- en 
amateurgezelschappen hebben dat stuk 
intussen op de scène gebracht.  
In 2011 werd het verfilmd met onder 
meer Stany Crets en Evelien Bosmans in 
de hoofdrollen. 

 
 

De auteur volgde het nieuws op de voet 
en schreef over heel wat actuele thema's. 
Het maakte van hem jarenlang een van de 
populairste en meest gespeelde 
theaterschrijvers van Vlaanderen. In 2012 
maakte hij in opdracht van regisseur 
Michaël De Cock nog het stuk Biechten, 
over het kindermisbruik binnen de Kerk. 
Dat werd later het boek Het alfabet van de 
stilte. 
 
Zolang ik bezig ben met schrijven, 
voel ik mij perfect gelukkig. 
(Walter van den Broeck) 
 
Recent maakte hij nog een bewerking van 
het verhaal van Tijl Uilenspiegel en schreef 
de roman Crossroads over een dorpscafé. 
Vorig jaar, op zijn 82e, verscheen De 
lastige liefde over zijn broer, het werd zijn 
30e en allerlaatste boek.  
 
Walter van den Broeck werd meermaals 
bekroond voor zijn werk, onder meer met 
de Staatsprijs voor Toneel (1982), de 
Henriette Roland Holst-prijs (1982) voor 
Brief aan Boudewijn en de Staatsprijs voor 
Proza (1993) voor de cyclus Het beleg van 
Laken. Van den Broeck is bovendien 
ereburger in zijn geboorteplaats Olen en 
zijn woonplaats Turnhout. 
 
(inspiratie: www.vrtnws.be U vindt er ook 
verschillende filmpjes over Walter van den 
Broeck) 
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Hij wist dat de taal van de straat, 
die de mensen bij de bakker 
spreken, een pracht van een 
instrument is om mooie literatuur 
mee te maken. Hij heeft ons bevrijd 
van de - als die er al was - angst om 
gewoon te schrijven zoals we 
spreken. 
(Dimitri Verhulst) 
 
Je kunt de jongen uit de cité halen, 
maar je kunt de cité nooit uit de 
jongen halen.  Een van de grootste 
Vlaamse schrijvers ooit 
(Joël De Ceulaer) 
 
Brief aan Boudewijn was een 
instant klassieker en hoort een 
plaats te krijgen in elk top tien 
lijstje van de beste 
Nederlandstalige romans. 
(Herman Brusselmans) 
 

 
 
(Lanoye, Walschap, Claus, Van den Broek) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentoonstelling van de maand: 
Bill Viola in La Boverie te 
Luik (tot 28 april 2024) 
 
 
Neem de trein naar Brussel-Noord en stap 
daar over op de trein naar Luik-Guillemins, 
op anderhalf uur bent u er. 
 
Ga voor een Discovery Ticket en u krijgt 
50% korting op de reis heen en terug. 
 
Wandel, eens in Luik, via een aangelegde 
wandelweg naar La Boverie (700 meter) 
 
Openingsuren 
Alle dagen behalve maandag van 10u00 
tot 18u00 
 
Reken op anderhalf à twee uur om de 
tentoonstelling te bezoeken. 
 
Tickets 
Standaard   18,- € 
Jonger dan 6     0,- € 
Jonger dan 25   10,- € 
 
 
 
 
Het station: 
Wanneer u in Luik Guillemins van de trein 
stapt, neem even de tijd om het station te 
bewonderen, want  u bent in een van de 
mooiste stations van België.  De Spaanse 
architect Calatrava tekende het ontwerp.  
Het gebouw zelf is gemaakt van staal, glas, 
wit beton en Belgische blauwe hardsteen, 
en beschikt over een monumentale 
overkapping van 160 m lang en 35 m 
hoog. 
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Het museum: 
La Boverie is gelegen in het prachtige 
gelijknamige park, dat in 1862 ontworpen 
werd door Julien Rémont.  Het was een 
van de belangrijkste locaties van de 
wereldtentoonstellingen in 1905 en 1930.   
Het museum zelf opende in 2016 en is 
gehuisvest in het Paleis voor Schone 
Kunsten en herbergt een aantal 
topwerken van onder meer Ingres, Monet, 
Ensor, Van Gogh, Gauguin, Matisse, …. 
Dus, hebt u de tijd, ga dan zeker de vaste 
collectie bezoeken. 
 

 
 
De kunstenaar: 
Bill Viola is een Amerikaanse kunstenaar 
die vooral naam en faam maakt met zijn 
(trage) videoinstallaties.  Hij wordt al een 
van de pioniers van de hedendaagse 
videokunst beschouwd. 
 

 

Bill Viola stelde over heel de wereld zijn 
werk tentoon en voor het eerst landt een 
tentoonstelling van deze omvang en van 
dit belang in ons land.  De kunstenaar 
behandelt vooral menselijke thema's als 
geboorte, dood, liefde en motie in het 
algemeen. Hij heeft zich steeds laten 
inspireren door mystieke tradities zoals 
zenboeddhisme of christelijke mystiek.  
Zijn werken doen vaak schilderachtig aan. 
Doordat de beelden zeer langzaam 
bewegen kan de toeschouwer diep in de 
verschillende betekenislagen 'wegzakken', 
wat een erg bevreemdende ervaring is. 
Verder zijn de kunstwerken niet alleen 
technisch verbluffend, maar zowel groots 
als intiem, complex en verrassend 
toegankelijk, spectaculair en uiterst 
menselijk.  
 
De tentoonstelling: 
Deze solotentoonstelling toont 18 veelal 
monumentale installaties waar je als 
toeschouwer in kan verdwijnen.  De 
werken creëerde hij tussen 1992 en 2014 
en geven dus een mooi overzicht van zijn 
carrière. 
 
Iedereen maakt hier zijn eigen reis.  
De kracht zit in de beelden en jij 
kunt die interpreteren. Er is geen 
reden om daar tekst aan toe te 
voegen. 
(Kira Perov, directeur van Studio Bill Viola 
en tevens zijn echtgenote) 
 
Bij Viola draait alles om tijd, ruimte en 
schaal.  Hij wil de tijd vormgeven, 
vertragen en tastbaar maken.  Door 
eenvoudige voorwerpen of handelingen 
lange tijd te observeren, toont hij aan dat 
als je ergens lang naar kijkt, de essentie 
ervan zichtbaar wordt.   
 
Een van de indrukwekkendste werken in 
de expo is Ocean without a shore (Oceaan 
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zonder oever).  De installatie staat in een 
donkere ruimte.  Aan drie van de muren 
hangt een groot, verticaal scherm.  De 
bezoeker beweegt zijn aandacht langzaam 
van scherm tot scherm.  Eenmaal 
opgeslorpt door de traagheid, wil u alleen 
maar blijven kijken, de ervaring blijven 
ondergaan.   
 
U ziet een menselijke figuur in slow 
motion naderbij komen.  Het beeld is 
zwaar gepixeld en zwart-wit, als van een 
veiligheidscamera of net-niet-kapotte 
zwart-wit-tv.  Hoe dichter de persoon 
komt, hoe scherper het beeld.  Tot die de 
handen vooruit steekt en door een 
onzichtbaar regengordijn stapt.  Dan klaart 
het beeld ineens op tot cinemakwaliteit. 
De persoon wrijft het water uit de ogen, 
neemt even tijd en keert terug door het 
watergordijn.   
 
Wat de ervaring zo hypnotiserend maakt, 
is niet het technische vernuft.  Het zijn alle 
metaforen die ermee samenhangen.  Wat 
u ziet, keer op keer, is een revelatie, een 
reinigingsritueel, een (weder)geboorte. 
Evengoed staan de beelden voor de dood. 
Of het leven erna. Dat is helemaal aan u, 
de bezoeker. 
 

 
Video + uitleg van Viola zelf: 
https://www.youtube.com/watch?v=6-
V7in9LObI 
 

De kunst van Viola moet u als 
toeschouwer meer ondergaan dan 
begrijpen en precies om die reden koos de 
kunstenaar ervoor geen klassieke 
wandteksten te hangen.  Er is ook geen 
autdiogids, enkel een korte intro en een 
beknopte bezoekersgids.  Geen enkel werk 
krijgt extra duiding in de zalen.  
Gewoonlijk vind ik zoiets jammer, maar in 
het geval van Viola is het wél de juiste 
beslissing. 
 
De enige voorwaarde om Viola’s kunst ten 
volle te ervaren, is haar effectief de tijd te 
geven.  Naar Viola’s kunst kijkt u niet, u 
vertoeft erin.  Hij leert u als het ware naar 
kunst kijken.  Doorgaans gaat het bij Viola 
om de grote thema’s en ook de manier 
waarop hij ze presenteert, behoeft geen 
grote interpretaties of analyses.  Vaak 
gebruikt hij water en vuur, de meest 
universeel begrepen elementen.  Het werk 
vraagt om een gevoel en om intuïtie, meer 
om ondergaan dan om begrijpen.  
 
De expo begint en eindigt in dezelfde zaal, 
waar twee werken elkaar op groot scherm 
afwisselen.  Beide zijn uit een video gelicht 
die Bill Viola maakte voor een opvoering 
van Wagners opera Tristan en Isolde.  
 

 
 
Video’s: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gqf_
cuDf9qI 
https://www.youtube.com/watch?v=GkM
mKPItqoU 
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In Fire woman (Vuurvrouw) viert de 
kunstenaar in spectaculaire slow motion 
de eenwording van water en vuur. In 
Tristan’s ascension (Tristans opstijging) ligt 
Tristan neer in een wit doodskleed. Een 
zachte, omgekeerde regenbui stijgt sereen 
van zijn lichaam op, en transformeert 
gaandeweg tot een opstijgende waterval 
die met een haast agressieve kracht het 
lichaam mee optilt.  De soundtrack is die 
van het kletterende water.  De opgaande 
beweging duurt goed tien minuten, waarin 
je als bezoeker gebiologeerd toekijkt.  
 
Het willen blijven kijken naar de traagheid 
waarmee een scène zich ontvouwt, willen 
weten hoe het afloopt hoe de cyclus 
doorloopt, u als toeschouwer willen 
onderdompelen in de trage waarheden 
die de kunstenaar over leven en dood op u 
loslaat, daar zit de ultieme kern van Viola’s 
werk.  
 
Echt een aanrader!!    
 
(Inspiratie: www.expo-billviola.be, De 
Standaard, De Morgen, www.vrtnws.be) 
 
 
 
 

Bingewaardige series 
True Detective: Night Country 
(HBOMax) 
In 2014 kwam kwaliteitszender HBO met 
True Detective op de proppen.  Matthew 
McConaughey was fenomenaal goed als 
rechercheur Cohle en Woody Harrelson 
gaf hem een klankbord als rechercheur 
Hart.  Veel gepraat, maar oh zo 
meeslepend.  Seizoen 2 en 3 konden 
jammer genoeg niet overtuigen, maar nu 
is het vierde seizoen met Jodie Foster te 
bekijken op HBOMax en Streamz.  Zij 
slaagt er zeker in om de serie terug naar 
een hoger niveau te tillen. 

Alles speelt zich af in een kleine stad op de 
Poolcirkel in Alaska.  Daar volgen we 
rechercheurduo Liz Danvers (Jodie Foster) 
en Evangeline Navarro (Kali Reis).  Zij 
onderzoeken de verdwijning van een stel 
onderzoekers uit een afgelegen 
researchcentrum.  Als zij hun bevroren 
lichamen ver van dat centrum vandaan 
vinden, staan ze voor een groot mysterie.  
 

 
 
True Detective: Night Country brengt een 
origineel plot, en misschien wel nog beter 
acteerwerk. Het blijft bovendien tot aan 
de laatste onthulling spannend en is met 
zijn zes aflevering perfect voor een 
druilerige zondag ….  
 
 
Expats (Prime Amazon) 
Zin in een mysterieuze en ietwat 
filosofische serie?  Dan is Expats, 
gebaseerd op de bestseller The 
Expatriates, een aanrader.   
 

 
 
Nicole Kidman -ondanks de botox en 
facelifts nog steeds een intense actrice- 
vertolkt de hoofdrol in dit drama, dat zich 
afspeelt in Hongkong.  Ze slaagt erin het 
hoofdpersonage ongrijpbaar te maken, u 
zal geen enkele symphatie voor haar 
kunnen opbrengen, maar toch blijft u 
kijken, wil u begrijpen.   
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De actrice geeft gestalte aan Margaret die 
met haar Chinese man Clarke in Hongkong 
woont.  We volgen daarnaast twee andere 
vrouwelijke expats: de Koreaanse Mercy 
(Ji-young Yoo) en Indische Hilary (Saraya 
Blue).   Door een mysterieuze tragedie 
lijken hun levens met elkaar verbonden te 
zijn, al wordt het niet meteen duidelijk 
hoe.   Al in de eerste aflevering zien we 
hoe Margaret een verjaardagsfeestje voor 
haar man organiseert, terwijl de relatie 
van het stel duidelijk op gespannen voet 
staat. Wat is hier aan de hand? 
 
Expats schijnt ook zijn licht op de 
bevreemdende wereld waarin expats in 
een stad als Hongkong leven.  De serie 
roept veel vraagtekens op en nodigt uit tot 
nadenken over privilege, verdriet, schuld 
en verantwoordelijkheid.  Ik zou deze serie 
durven aanbevelen, in het besef dat niet 
iedereen hier even enthousiast over zal 
zijn! 
 
 
 
One day (Netflix) 
One Day is gebaseerd op de bestseller van 
David Nicholls uit 2009 en vertaald naar 
een serie van veertien afleveringen.    
 

 
 
Op 15 juli 1988 leren Emma en Dexter 
elkaar voor het eerst kennen. Ze brengen 
de nacht met elkaar door, maar het groeit 
nooit uit tot een volwaardige romance. 
Het is wél het begin van een innige 
vriendschap.   

In de serie wordt elk jaar naar het leven 
van Emma en Dexter gekeken op de 
vijftiende van juli, en dat twintig jaar lang. 
Door de jaren heen hunkeren de vrienden 
naar elkaar, maar het lijkt altijd het 
verkeerde moment om een romantische 
relatie van de grond te krijgen.  
Uiteindelijk lukt het hen wél, maar diverse 
moeilijkheden versperren hun weg naar 
ultiem geluk.  Wat als ze eerder eerlijk 
waren geweest over hun liefde, was het 
dan allemaal anders gelopen?   
 
Romantische tearjerker, maar hey, het is 
toch Valentijn in februari! 
 
 

 
 
En ondertussen in Den Albert 
Holy Rosita 
 

 
 
Rosita is een goedlachse, graag geziene 
vrouw met een vurige kinderwens. De 
mensen rond haar vinden dat 
onverantwoord omdat ze amper voor 
zichzelf kan zorgen. Wanneer het Rosita 
dan toch lukt om zwanger te worden, kiest 
ze ervoor haar zwangerschap geheim te 
houden.  
 
Holy Rosita is het langspeeldebuut van 
Belgisch regisseur Wannes Destoop en ook 
voor hoofdactrice Daphne Agten is het 
haar debuut en onmiddellijk maakt ze 
grote indruk. 
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Bob Marley: One Love 
 

 
 
Deze film viert het leven en de muziek van 
een icoon die generaties inspireerde met 
zijn boodschap van liefde en eenheid. 
Ontdek voor het eerst op het grote 
scherm het krachtige verhaal van Bob 
Marley over het overwinnen van 
tegenspoed en de reis achter zijn 
revolutionaire muziek. 
 
Geproduceerd in samenwerking met de 
familie Marley, met Kingsley Ben-Adir als 
de legendarische muzikant en Lashana 
Lynch als zijn vrouw Rita. 
 
 
Dune: Part two (vanaf. 28/02) 
 

 
 
Dit vervolg op Dune verkent de mythische 
reis van Paul Atreides wanneer hij zich 
verenigt met Chani en de Fremen terwijl 
hij zijn wraak plant tegen de 
samenzweerders die zijn familie hebben 
vernietigd. Geconfronteerd met een keuze 
tussen de liefde van zijn leven en het lot 
van het bekende universum, probeert hij 
een verschrikkelijke toekomst te 
voorkomen die alleen hij kan voorspellen. 

En ondertussen in Den Belgica 
Wolf Wolf, Voorjaarsontwaken op 22/02 
(Avondgast!)  
 

 
 
Binnen de muren van een schooltoneel 
repeteert een groep jongeren voor het 
echte leven. In de schemerzone tussen 
kind en volwassene, ontdekken ze zichzelf, 
elkaar en de wereld. En dat terwijl hun 
lichaam sneller groeit dan hun hoofd kan 
bijhouden. Wat verwarrend voelt, kwetst 
net zo goed als het zalft. Zeker wanneer 
lang niet alles bespreekbaar is. En al zeker 
wanneer het allemaal maar theater is. 
 
 
Jade Mintjens, Bedankt om te komen op 
02/03 (Avondgast!!) 
 

 
 
U herkent Jade misschien als sidekick van 
De Ideale Wereld, als verdienstelijke 
verliezer van Humo’s Comedy Cup 2021 of 
als voorprogramma van Bart Cannaerts, 
Xander De Rycke of Michael Van Peel, 
maar nu wordt het tijd dat jullie elkaar 
echt beter leren kennen. Na haar 
eindejaarsconference in 2022 verblijdt 
Jade Mintjens u met haar eerste 
persoonlijke avondvullende zaalshow. 
In ‘Bedankt om te komen’ belooft Jade u 
een fijne avond te bezorgen en belofte 
maakt schuld! Uiteraard brengt deze 
Kempendochter ook haar gitaar mee. 


