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Woordje van de redactie

Adem in ... Adem uit ... Ademin ... Adem
uit .... Ziet u wel, u ruikt reeds de vakantie,
de vrijheid, het festivalgras, de zon, de
muziek die als een frisse bries langs ramen
en deuren binnenstroomt. Kortom, een
oceaan aan tijd stroomt u schaamteloos
tegemoet!

(Tot u begin september merkt dat die
oceaan niet meer dan een armzalig plasje
water was, maar daar hoeft u zich nu
zeker nog geen zorgen om te maken ©!)

Het Cultuurkrantje wil graag een leidraad
zijn om die komende overvloed aan vrije
tijd op een aangename manier in te
vullen. Zo vindt u onder meer suggesties
voor een uitstapje naar Antwerpen of
Brugge. Wilt u liever wegduiken in een
spannend boek of dromen bij een vleugje
muziek? Geen probleem! Stel, er wordt
een regendag voorspeld (zo zonder Frank,
weet u nooit!) én de Tour de France is
voorbij... Ook in deze editie krijgt u tips
voor het beste op de streamingsdiensten.

De vierde jaargang van het Cultuurkrantje
eindigt dus -zoals het hoort- met een
vrolijke en zomerse editie. De redactie
dankt alle trouwe lezers en uiteraard ook
Harry De Paepe die ons elke maand
verblijdde met een column. Geniet van de
welverdiende rust en tot in september!

Veel leesplezier
Jirka Claessens

Op stap naar Antwerpen:
Muscum e Reede en de
oo

Gaat u met de familie op stap, overtuig
dan iemand om met de wagen naar de
Scheldelei in Kruibeke te rijden en daar de
waterbus te nemen. Dit is een unieke
belevenis, u vaart via de machtige Schelde
Antwerpen binnen en verlaat de boot aan
“Het Steen”, net voor de deur van
Museum De Reede.

Andere mogelijkheid: neem de trein naar
Antwerpen Centraal en kuier door de stad
richting de kaaien (een kleine 2 km).

Wat? De Reede, museum in het teken van
de grafische kunst

Waar? Ernest Van Dijckkaai, 7, Antwerpen
Wanneer?
Van vrijdag tot en met maandag

van 11u00 tot 17u00

Hoeveel kost het?

Individueel ticket 15,- euro
Jongerdan 18 jaar?  3,-euro
Student? 5,- euro

Museum De Reede is uniek omdat de
focus ligt bij de grafische kunst: litho's,
etsen, gravures en tekeningen. Daarmee
schaart het museum zich bij een nationaal
en internationaal beperkte groep
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instellingen die van grafische kunst hun
specialiteit hebben gemaakt. Tijdelijke
tentoonstellingen vullen de permanente
collectie aan, gebouwd rond drie
meesters: Fransisco Goya, Félicien Rops
en Edvard Munch. Een echte aanrader
voor wie de schoonheid van het detail
weet te smaken.

Tijdelijke tentoonstelling?

De zomertentoonstelling in museum De
Reede is van Karl Meersman en kreeg de
titel Dangerous Drawings.

KARL
MEERSMAN

Karl Meersman, die in zijn werk de
grenzen van de spotprent en de
portretkunst verlegt, herkent zich voor
een groot stuk in het werk én in de ziel
van Rops. Als tekenaar vecht ook
Meersman tegen de beperkingen
waarbinnen het politiek-correct-denken
(woke) de kritische stemmen vandaag
opsluit.

Met zijn actuele en politieke en
maatschappijkritische tekeningen, waarbij
hij niet zelden scherpe satire als wapen
hanteert, begeeft Karl Meersman zich wel
vaker op het snijpunt van humor,
bewondering en verontwaardiging. In
onze huidige wereld vol verandering lijken
de spelregels echter op meerdere vlakken
herschreven te worden. Niet alleen de
kunstenaar, maar ook humor en satire in
het algemeen zijn onderhevig aan nieuwe
wetten.

De tentoonstelling bundelt de krachtigste
tekeningen van Karl Meersman van de

afgelopen jaren, waarbij een waaier aan
prangende thema’s aan bod komen. Soms
knipoogt hij naar zijn grote voorbeeld
Félicien Rops, soms treden ze via hun
werk rechtstreeks in dialoog. Eén ding
staat vast: gewapend met hun
vakmanschap blijven voor beide
kunstenaars weinig heilige huisjes buiten
schot.

(Bron: www.museum-dereede.com)

Fransisco Goya

Paspoort:
°1746 +1828

Spaans kunstschilder en graveur
Bekend van onder meer

La Maja Desnuda

La Maja vestida

El 3 de Mayo en Madrid

Van het werk van Goya is er de volledige
reeks Los Caprichos. De serie heeft de
dwaasheden van de mens tot onderwerp,
daarbij spaart hij ook de clerus niet. De
kritische aard van Los Caprichos dwong
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Goya de reeks uit de handel te nemen, uit
angst voor vervolging door de Inquisitie.
Concreet zijn Los Caprichos zijn een reeks
van 80 aquatint-etsen, gemaakt door de
Goya in 1797 en 1798. De etsen werden
in 1799 samen uitgebracht als een album.

Los Caprichos waren bedoeld als een
artistiek experiment waarmee Goya de
universele dwaasheden van de Spaanse
gemeenschap waarin hij leefde wilde
uitbeelden. Zo zijn de schetsen gericht
tegen de overheersing van bijgeloof, de
onwetendheid en onkunde van
verschillende leden van de regerende
klassen, pedagogische tekortkomingen,
mislukte huwelijken en de neergang van
de rationaliteit. Sommige van de schetsen
behandelen ook het antiklerikalisme.

Het werk wordt gerekend tot de
verlichting van het 18e-eeuwse Spanje.
Goya maakte voor elke ets uit de reeks
een korte omschrijving waarin de vaak
cryptische betekenis van het werk wordt
uitgelegd. Deze omschrijvingen worden
tegenwoordig bewaard in het Museo del
Prado.

Goya zelf is een van de belangrijkste
Spaanse kunstenaars en wordt gerekend
tot de Romantiek, maar hij kan zeker ook
gezien worden als wegbereider voor het
realisme en zelfs het surrealisme. Zijn
invloed op de moderne kunst valt niet te
onderschatten.

Félicien Rops

Paspoort:
©°1833 +1898

Belgisch graficus, kunstschilder en
karikaturist

Bekend van ...

Pornokrates

Van Félicien Rops zijn er een dertigtal
werken te bewonderen in het museum.
Als illustrator publiceert Félicien Rops
artistieke, politieke en sociale karikaturen
in lithografie. Net als Goya verdedigde
Rops de vrije meningsuiting en streed
tegen de morele stijfheid van de
bourgeoisie en de clerus. Zijn werk is vaak
erotisch getint. De vrouwenfiguren
personifiéren doorgaans de verleiding en
het kwaad.

Rops leefde in een tijd (tweede helft 199
eeuw) waarin de kerkelijke overtuigingen
en dogma's door het opkomende
rationalisme flink onder vuur lagen. Hij
maakte al vroeg satirische prenten waarin
hij de hypocrisie van de kerk aan de kaak
stelde. Dit soort prenten publiceerde hij
bijvoorbeeld in het blad Uylenspiegel, dat
hij met geérfd geld in eigen beheer uitgaf
toen hij in Brussel studeerde.
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Zijn verdere leven bracht hij voornamelijk
in Wallonié en Frankrijk door. Op latere
leeftijd onderhield Rops nauwe contacten
met symbolistische dichters. Hij
illustreerde bijvoorbeeld een selectie uit
Baudelaires Les Fleurs du mal. Hij
koesterde zijn onbekendheid en wilde niet
beroemd zijn bij de massa van zogenaamd
nette en eerlijke mensen, waar hij op
neerkeek en waar hij van walgde.

Edvard Munch

Paspoort
°1863 +1944

Noors kunstschilder en graficus
Bekend van ....
De schreeuw

In 1885 stapte de jonge twintiger Edvard
Munch van de boot in Antwerpen op
doortocht naar Parijs. Het was de tijd van
de wereldtentoonstelling, waar niet alleen
technische hoogstandjes te zien waren
maar ook het werk van de Europese
avant-garde.

Tien jaar later had hij zich sterk toegelegd
op grafische kunst. Veel van zijn grootste
werken, litho's, dateren uit de jaren voor
de eeuwwisseling.

De Schreeuw is een van de bekendste
schilderijen ter wereld en is te
bewonderen .... in Museum De Reede. Dit
is echter niet De Schreeuw zoals u hem
kent: vol kleur en met een dreigende
oranje lucht. Dit komt omdat Munch
verschillende versies van dit werk maakte,
waaronder een lithografie of steendruk in
zwart-wit. Van de versies “in kleur”
bestaan er vier exemplaren: twee in
tempera, een getekende versie in
kleurpotlood én een pastel. Van de zwart-
witte lithografische versie drukte Munch
dertig exemplaren, waarvan er slechts
vijftien in museumcollecties over de hele
wereld te bezichtigen zijn, o.a. in het
Museum of Modern Art (MoMA) en het
Metropolitan Museum of Art in New York,
de Washington National Gallery en in het
Munch Museet in Oslo en ... Museum De
Reede.

Na een boeiende voormiddag in het
museum en een heerlijke lunch op een
zonovergoten terrasje in het centrum
Antwerpen, wandelt u richting Centraal
Station en .... de zoo.
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Een klassieker!! Niet enkel gezellig en
leuk voor kinderen ... Breng de zonnige
namiddag door tussen de beesten en
vergaap u aan de schattige koala’s en
stokstaartjes, de majestueuze giraffen en
olifanten, de wonderlijke wereld van de
pinguins en de toch altijd wat ongelukkig
kijkende apen. Beéindig uw dag in de
prachtige tearoom met het uitzicht op de
flamingo’s. Daarna is het maar een paar
passen naar de trein!

Op smr naar Brugge:
Groecningemuscum en de
stad ze

Neem de trein naar Brugge (stap over in
Gent Sint-Pieters) en op iets minder dan
een uur sta je in het Venetié van het
Noorden. U kunt aan het station de
pendelbus nemen naar het centrum of
trakteer u al meteen op een wandeling
doorheen het Minnepark. Eens in het
centrum, volg dan de wegwijzers naar het
Groeningemuseum.

Flamingo’s

Ze zijn er bijna niet

zoals heel slanke vrouwen

na heel licht verdriet.

Met hun poten als met een dun pincet
pikken ze preuts hun tenen

uit het water op, o, ze

zijn zo rose

als gedachten van een maniérist.

Ze zijn vraagtekens achter al ons weten
en zo fraai dat we even

niet meer om een antwoord geven.

(Herman de Coninck)

Wat?

Groeningemuseum, museum over de
geschiedenis van de Belgische beeldende
kunst

Waarom?
Wereldberoemd om zijn collectie Vlaamse
Primitieven

Waar?
Dijver, 12 te Brugge

Wanneer?
Van woensdag tot en met maandag
van 9u30 tot 17u00

Hoeveel kost het?
Individueel ticket 15,- euro
Jongerdan 18 jaar?  7,-euro

Virtuele toer van de highlights:
https://www.museabrugge.be/bezoek-
onze-musea/onze-musea-en-
monumenten/groeningemuseum/highligh
ts
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Zes eeuwen Belgische beeldende kunst op
één locatie. Het Groeningemuseum is een
absolute aanrader en “must see” wanneer
u Brugge bezoekt. De redactie wil echter
de argeloze bezoeker wel waarschuwen:
heel wat schilderijen van de Vlaamse
Primitieven beelden allerhande Bijbelse
taferelen uit, waar gruwelijke martel-
praktijken, om een mij onverklaarbare
reden, schering en inslag waren.

Sommige panelen hebben een bijzonder
hoog horrorgehalte ©!

In het museum vindt u dus topstukken van
de belangrijkste meesters van de vroeg-
Nederlandse schilderkunst uit de 15e en
begin 16e eeuw: Jan van Eyck, Hans
Memling, Hugo van der Goes, Gerard
David, Hiéronymus Bosch en hun
tijdgenoten. Het is werkelijk een van de
mooiste verzamelingen ter wereld en ze
omvat werken die mijlpalen zijn in de
Europese kunstgeschiedenis .

De collectie bevat daarnaast ook pareltjes
van renaissance- en barokmeesters, zoals
Pieter Pourbus en Pieter Bruegel de Jonge.
Verder bewondert u er een zeer verfijnde
selectie Brugs neoclassicistisch werk uit de
laatste decennia van de 189 en het begin
van de 199 eeuw. Het symbolisme is
vertegenwoordigd met een onbetwist
topwerk van Fernand Khnopff. Ook de
opmerkelijke verzameling schilderijen van
de Vlaamse expressionisten springt in het
oog, met werk van Permeke, De Smet,
Van de Woestyne en Brusselmans.

Drie favoriete werken van de

redactie
Jan Van Eyck, Madonna met kanunnik
Joris van der Paele (1436)

De Brugse kanunnik Joris van der Paele
bestelde dit werk voor bij zijn graf in de
Sint-Donaaskerk, waar hij ook missen liet
lezen. Zijn naamheilige Joris beveelt de
zieke kanunnik aan bij Maria en Jezus.
Tegenover hen staat Donaas, de
patroonheilige van de kerk.

Van Eycks detailrealisme is verbluffend,
denk aan de uitbeelding van de stoffen en
de reflecties op Joris’ harnas en helm. De
afgebeelde kerkruimte is mogelijk
geinspireerd op de verdwenen Sint-
Donaaskerk.

Jheronimus Bosch, Het laatste oordeel
(+/- 1500)

Op het middenluik verschijnt Christus aan
een zondige wereld, bevolkt met groteske
personages en naakte figuren die zich
misdragen of gemarteld worden. Zoals
vaak bij de eigenzinnige Bosch staan
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ondeugd en zonde centraal. Op de
zijluiken zien we de afloop van het Laatste
Oordeel: links mogen vrome gelovigen
naar een paradijselijke hemel, rechts
moeten zondaars naar het hellevuur.

Emile Claus, De lente in Astene
(1885)

Het landleven bij de rivier de Leie is hét
thema van Emile Claus. Zijn landschappen
baden in het zonlicht en zijn meestal
bevolkt, hier door een jonge vrouw en
kind en een man in een boot. Claus
plaatst de personages vooraan in
tegenlicht, waardoor hun silhouetten
vervagen. Zo worden ze één met het
landschap. De wilde oeverbegroeiing,
geschilderd in een impressionistische,
losse toets is adembenemend mooi.

Rik Wouters, Portret van mevrouw
Giroux (1912)

Rik Wouters brengt in dit fauvistische
portret intense kleuren aan met vliugge
penseelstreken. Door delen van het doek
onbeschilderd te laten wou hij het licht
vangen. Gabriélle Giroux en haar
echtgenoot Georges hadden in Brussel
een modezaak en een galerie. Ze
bewonderden Wouters’ werk, boden hem
een “contract-met-maandloon” aan en
organiseerden in 1914 een
solotentoonstelling met zijn werk.

Waag u, na het museumbezoek, het
openlucht museum dat Brugge is, begin
misschien met om de hoek De vier ruiters
van de Apocalyps van Rik Poot te
bewonderen.

Wandel verder door het sprookjesachtige
decor, vergeet niet te genieten van het
uitzicht dat elk hoekje, elk bruggetje (met
de bootjes varen is ook een must!) u
zomaar aanbiedt. Bezoek zeker het
begijnhof, vergeet niet naar de piéta van
Michelangelo te gaan kijken in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk. Verwen uzelf met een
drankje in de authentieke cafeetjes of een
lunch in een van de hippe restaurantjes,
vergaap u ondertussen aan de prachtige
gebouwen. Of om het met de woorden
van Willy Lustenhouwer te zeggen: Brugge
is schone!
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Brugge is schone, 's nuchtens vroeg,

Os d'n dauw over de reitjes hangt,

En 't toptje van de torren,

't Eéste zunnestroltje vangt,

'n Stroltje die ton ofzakt,

ip 't koude vule grysd van torren en van gevels.
't Groen van bomen, 't rood van daken, 't bruun
van gevels,

Van an de Mart toe an de Loane,

Brugge is oltyd schone.

Brugge is schone overdag,

Os moeder zunne met 'n lach,

Ol de koleuren die d'r zyn,

Schoéon'in de verve zet.

Omkaderd en getooid me klankstjes van d'n
beioard.

Lik 'n palet...

Of woare yder beeld in kleur en klanke vastegezet,
Het woar' 'n kroane,

Van Brugge, Brugge is oltyd schone.

Brugge is schdne snavens,

Os de mantel van ruste wordt geleid,

Over de gevels en kantelen,

Zuust lik 'n soazze zocht' en goed, die heél de stad
bedekt.

Ol d'huuzn en de torren en de menschen,

En vrede briengt... En stilte...

Da' zelfs 'n veugel nie' mi zingt,

In hoog' of Iége ténen...

Brugge is oltyd schone.

Brugge is schone in de nacht,

In peis en vree en ruste,

't Is zuuste lik ofdat 'n fee,

De stad goen avond kuste,

En met eur staf 'n tikstje gaf, die gréot en kléen dei
zwygn,

En stille brocht...

Da 'j niet me hbort en niet me ziet,
In stroate noch in loane...
Brugge... Brugge is oltyd schéne.

WILLY LUS

Brugge die scone

vohume 2
Letup?
e s te Joate
Do Chicago-tange

Jojo; dat weet ik wel
Zeg. wil je, of wil je nie'?

Nicuwstlash: Teahan
Kim wint Koningin
Elisabethwedsorijd
VOOr Zang

Als een van de meest veeleisende
internationale wedstrijden is de Koningin
Elisabethwedstrijd sinds zijn oprichting in
1937 een springplank voor uitzonderlijke
violisten, pianisten, zangers en cellisten
met een ontluikende internationale
carriére. Dit jaar stond de wedstrijd in het
teken van zang.

i KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD

‘CONCOURS REINE ELISABETH
QUEEN ELISABETH COMPETITION

21/05-03/06

Bariton Taehan Kim (22) uit Zuid-Korea
heeft de eerste prijs te pakken. De
Amerikaanse contralto Jasmin White is
tweede; de Russisch-Duitse sopraan Julia
Muzychenko-Greenhalgh wint de derde

prijs.

Taehan Kim studeert zang in Seoel en won
eerder al muziekprijzen. In de Koningin
Elisabethwedstrijd bracht hij een heel
gevarieerd programma met liederen van
Mahler of Schonberg en opera-aria's van
Donizetti, Verdi of Wagner. Hij begon
eraan met grote ambities: "Ik wil een
superster worden," gaf hij te kennen in
een VRT-interview.
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Hoewel Kim de jongste deelnemer was,
had de keuze van de jury nog gedurfder
gekund, want op de tweede plaats
strandde contralto Jasmin White. Met
hun (Jasmin is non-binair) warme stem en
gedurfde muziekkeuze (onder meer een
gospel) was die een publiekslieveling. Die
is ook een erg opvallende verschijning én
de persoonlijke favoriet van de redactie.

News Flash: Will Tura
stopt ermee ...

Eind maart 2023 vertelde Will Tura in een
interview met de krant Het Laatste
Nieuws dat hij voortaan niet meer zou
optreden. Na ruim 60 jaar is er vrij abrupt
een einde gekomen aan zijn carriere in de
spotlights..

"Ik heb beginnende alzheimer en ik moet
ertegen vechten", vertelt hij in een
interview met zijn schoonzoon Luk Alloo.
"Ik voel en begrijp dat niets blijft duren en
ik wil het op een verstandige manier naar
buiten brengen. Zodat mensen beseffen:
Will weet wat hij wil, en als hij het zo ziet,
dan moet hij het zo doen."

Zijn afscheidssingle Als ik terugkijk is een
samenwerking met Bart Peeters en voert
bij het ter perse gaan de Ultratop aan.

Bock van de maand: Adas
van Luacinda Riley en
Harry Witkaker

Laat mij meteen met de deur in huis
vallen, het achtste en meteen ook laatste
boek uit de zeven zussen reeks is een
absolute miskleun. Waarom dan toch nog
hier een bespreking publiceren?

Wel, de trouwe lezer herinnert zich
ongetwijfeld dat ik hier in dit krantje een
waar pleidooi ten voordele van Lucinda
Riley en haar zeven zussen heb gehouden.
Ik blijf ook bij mijn visie: de reeks
overstijgt het niveau van het gemiddelde
stationsromannetje met verve. Zo is,
bjvoorbeeld, de combinatie van historisch
correcte feiten met een boeiend, ietwat
mysterieus verhaal over Pa Salt, die zes
meisjes adopteerde over heel de wereld,
een schot in de roos. De boeken zijn viot
geschreven en lezen heerlijk weg op een
zonnige vakantiedag. Tot zo ver het
goede nieuws.

Lucinda Riley overleed in 2021 voor ze het
laatste deel, gewijd aan de vader van de
meisjes, kon afwerken. Haar zoon, Harry
Wittaker, deed het in haar plaats, naar
verluidt volgens haar instructies. Of we
de versie van Riley lezen, zullen we nooit
met zekerheid weten, maar ik heb grote
twijfels. Het verhaal rammelt bijna
hoorbaar, er zitten onnodige herhalingen
in uit de zeven andere boeken en de taal
is van een tenenkrullende stroefheid!
Maar ja, u wilt natuurlijk weten hoe dat
nu eindigt met Pa Salt en de zijnen! Er zit
dus niets anders op dan diagonaal door de
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vuistdikke roman te racen op weg naar
het (ook al erg teleurstellende) einde. De
schrijfster én haar personages verdienden
zoveel meer, zoveel beter. Een goede
raad: ga met een boogje omheen de hype
en laat het mysterie rond Pa Salt gewoon
intact.

Echte boek van de maand:
AlKkibiades van Blja
Leonard Pleiffer

Noot van de redactie: normaalgezien zou
Alkibiades hét boek van de volgende
maand worden, wat me dan de kans zou
geven om de 800 pagina’s te lezen en een
degelijke recensie over neer te pennen.
Laat het nou net examenmaand zijn, dus
de tijd is beperkter en laat de redactie
daarna op vakantie vertrekken ....

Maar ... dit boek belooft echt het magnum
opus te worden van Pfeiffer, de topper
van de zomer én zal (neem het van mij
aan) naast veel lof ook de literaire prijzen
verzamelen. Komt daarbij dat de vakantie
voor de deur staat, weet u wel, die oceaan
van tijd waarin u makkelijk een pil van 800
pagina’s kunt verorberen ....

Dus, als inleiding op dit boek neem ik
(gedeeltelijk) het artikel over van VRT
NWS, waarin een neerslag te vinden is van
het gesprek met de schrijver in De
afspraak. Hij heeft het uiteraard over zijn
nieuwe boek.

Alkibiades is een veelbesproken figuur uit
de Griekse geschiedenis. Hij werd de
mooiste man van Athene genoemd, en
kon er Socrates als minnaar op nahouden.
Hij was geen heel erg mannelijke man,
eerder fluide, met lange haren. Een
dandy. Zijn stiefvader was Pericles, de
man die opdracht gaf om het bekende
Parthenon te bouwen. Na diens dood
tijdens een epidemie brak een ander
politiek klimaat aan, eentje dat steeds
populistischer werd. Alkibiades
probeerde de leegte die Pericles achterliet
mee op te vullen, terwijl er een oorlog
woedde tegen Sparta. Daarin was
Alkibiades grenzeloos ambitieus: Athene
moest een groots rijk worden.

“Hij was een buitengewoon begaafd
redenaar”, aldus Pfeijffer. “Hij had een
licht spraakgebrek, maar dat zette hij net
met grote effectiviteit in.” Een inspirerend
figuur dus, die Alkibiades, al is dat niet de
voornaamste reden waarom Pfeijffer zijn
bestaan in een roman goot. “Aan de hand
van zijn verhaal kan ik praten over
problemen die momenteel heel erg

10
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urgent zijn in onze maatschappij.
Alkibiades leefde in een periode waarin de
Atheense democratie, de allereerste
democratie die de wereld ooit heeft
gezien, in verval raakte. De symptomen
die wijzen op dat verval zijn ook vandaag
angstaanjagend herkenbaar.”

Een van die indicaties was de toenemende
belangstelling voor volksvergaderingen.

In die mate dat ze belangrijker werden
dan argumenten of feiten. Een van de
parallellen met het heden dat de schrijver
het meest schrik aanjaagt, is een klimaat
dat gekenmerkt wordt door angst voor de
publieke opinie. Het is de publieke opinie
die regeert, en geen enkele politicus durft
de moed op te brengen om verder te
kijken dan de volgende verkiezing of de
volgende opiniepeiling. Ook kenmerkend
is volgens Pfeijffer een toenemende mate
van versnippering, waarbij politici steeds
meer deelbelangen vertegenwoordigen.

Lange tijd durfde ik niet. Als je
over iemand als Alkibiades schrijft,

dan moet je het wel écht goed doen.
(Ilja Leonard Pfeiffer)

Het boek is gebaseerd op ware feiten,
maar de invulling van Alkibiades’
gedachten en bedoelingen, die vloeien
voort uit Pfeijffers hersenspinsels. Datis
het voordeel van een historische roman
geschreven door een classicus en
doorwinterde schrijver: we leren
Alkibiades en zijn motieven beter
begrijpen.

Pfeijffer raadt het boek aan politici aan:
“het staat vol met strategieén en vuile
trucjes”, en aan iedereen die op zoek is
naar houvast. “Het zijn onzekere tijden,
lezers zoeken naar dingen waar ze van
kunnen leren. Dit is zoiets.”

Nicuwsflash: BBritse
schrijver Mardn Amis
overleden.

In zijn woning in Florida is Martin Amis
overleden, een van de meest succesvolle
Britse schrijvers van de jaren ‘80 en ‘90.

Martin Amis schreef zo'n 15 romans; de
meeste zijn ook vertaald in het
Nederlands. Absolute aanrader is De pijl
van de tijd. Deze bizarre korte roman
vertelt het verhaal van Odilo Unbedorven,
rechterhand van Mengele (WO II,
holocaust) van heden naar verleden.
Omgekeerd dus. Absolute aanrader, u
moest al op weg zijn naar de bibliotheek!

Nicuwsflash: Cormac
McCarday overlieden

Met McCarthy sterft in dezelfde week een
tweede literaire held van mij. Hij schreef
in totaal 12 romans, waaronder No
Country for Old Men, een roman die in
2007 verfilmd werd door de broers Joel en
Ethan Coen. De film won 4 Oscars. Nogin
2007 won McCarthy de prestigieuze
Pulitzerprijs met het post-apocalyptische
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boek The Road, dat ook verfilmd werd
met Viggo Mortensen in de hoofrol.

The Road speelt zich af in de toekomst. De
aarde is bedekt met een laag roet. We
volgen een vader en zijn zoon die naar het
zuiden trekken. Ze hopen daar iets te
vinden, maar als lezer weet u niet wat.
Naast een winkelkar met daarin het
hoogstnoodzakelijke, houden ze ook een
revolver met twee kogels bij. Die kogels
zijn voor potentiéle vijanden, of, houdt de
vader ze voor zichzelf en z’n zoon?

Een gruwelijk mooi boek.
(Lieven Van Gils, journalist)

Niet (e missen zZomenr=
blockbusters
Indiana Jones and the Dial of Destiny

Korte inhoud: Het is 1969, het
hoogtepunt van de ruimterace tussen de
Verenigde Staten en de Sovjetunie. Vele
wetenschappers aan de Amerikaanse kant
hebben een nazistische achtergrond.
Indiana Jones heeft zijn zinnen erop gezet
om dergelijke nazi-activiteiten en intenties
aan het licht te brengen in hun
zogenaamd wetenschappelijk werk voor
de maanlanding. Hierin wordt Jones
bijgestaan door zijn peetdochter Helena
en zijn oude vriend Sallah.

Waarom mag u dit niet missen?

Omdat Harrison Ford -ondertussen 80 jaar
jong- voor de laatste keer in de huid kruipt
van Indy en hij doet dat waarschijnlijk met
verve en de nodige humor.

Omdat alle Indiana Jones films fun zijn,
“over the top” avontuur.

Omdat Phoebe Waller-Bridge (Fleabag!)
de kleindochter van Indy gestalte geeft.
Omdat ook Mads Mikkelsen en Antonio
Banderas meedoen.

Waarom wilt u dit missen?

Omdat Harrison Ford Echt wel te oud
geworden is voor deze fratsen.

Omdat u het gehad heeft met al die witte
cismannen: Mikkelsen, Banderas, Ford, ...
Omdat u het niet vertrouwt nu Spielberg
niet regisseert en Lucas niet schrijft.

Mission impossible: Dead Reckoning Part
One

Korte inhoud: Samen met zijn IMF-team
stort Ethan Hunt zich opnieuw in een erg
gevaarlijke missie: het zoeken (en vinden)
van een machtig wapen dat de mensheid
bedreigt en uiteraard het vermijden dat
het ding in de foute handen belandt. Met
de toekomst van de wereld in handen en
de demonen uit zijn verleden op de
hielen, begint Hunt aan een race rond de
wereld. Hij dient ook een kant te kiezen
met betrekking tot internationale
spionage. Een kans om te bepalen wat wel
of niet waar is, wat goed is of fout...
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Waarom mag u dit niet missen?

Omdat Tom Cruise (prille zestiger) al zijn
stunts zelf doet en u denkt: “Dat kan niet
blijven duren”!.

Omdat de MI-films telkens ongemeen
spannend zijn en het tenslotte vakantie is.
Omdat Cruise en co niet vies zijn van wat
sensatie en geld genoeg hebben om er
100 locaties en 1000 special effects
bovenop te gooien.

Waarom wilt u dit missen?

Omdat u geen zin hebt in van de pot
gerukte plotwendingen en ongeloof-
waardige rommel.

Omdat u het gehad hebt met witte
cismannen op leeftijd.

Omdat alle MI-films onderling inwissel-
baar zijn.

Barbie

Juy2

Korte inhoud: Barbie volgt een van de
poppen die in Barbieland woont. Ze wordt
van school gestuurd omdat ze niet perfect
genoeg is. Ze besluit vervolgens om op
avontuur te gaan in de echte wereld.

Veel meer is er niet gekend over het
verhaal van Barbie.

Waarom mag u dit niet missen?

Omdat Greta Gerwig (Little Women,
Ladybird, ..) schreef en regisseerde.
Omdat echtgenoot Noah Baumbach (The
Squid and the Whale, Frances Ha,
Marriage Story, ...) meeschreef.

Omdat Margot Robbie en Ryan Gossling
zo een schitterende acteurs zijn dat ze als
Ken en Barbie geloofwaardig kunnen
overkomen.

Omdat ondergetekende denkt dat dit wel
eens een aanklacht zou kunnen zijn op de
heersende schoonheidsidealen.

Omdat het zomer is en al die kleurtjes zo
vrolijk zijn.

Waarom wilt u dit missen?

Omdat u hebt het gehad met die witte
cispoppen.

Omdat u barbiepoppen haat ten gevolge
van een zwaar jeugdtrauma.

Omdat u vindt dat Gerwig en Baumbach
hiermee hun talent en geloofwaardigheid
vergooien.

Omdat u een zuurpruim bent die al die
vrolijke zuurstokkleurtjes vreselijk vindt.

C!D van de maand: Foo
Fighters, IBBut here we
are

Foo Fighters werd destijds opgericht door
David Grohl (Nirvana) na het overlijden
van Kurt Cobain. Cobain schreeuwde in
de jaren '90 van de voorbije eeuw: “Here
we are now, entertain us” en Grohl
antwoordt meer dan 30 jaar later met But
here we are, een rouwplaat, na de dood
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van drummer Hawkins, maar ook een
hoopvolle plaat: we zijn er en we blijven.

In tegenstelling tot het schrijfproces van
de voorgaande albums, pende Dave Grohl
dit keer eerst alle teksten bijeen om deze
vervolgens samen met de bandleden te
voorzien van de passende melodieén. Een
tactiek die wel lijkt te werken, want
doorheen But Here We Are krijgen we het
gevoel dat de zanger zich enerzijds
rechtstreeks richt tot de dierbaren die hij
verloren heeft en anderzijds songs heeft
geschreven waarin het grote publiek
troost kan vinden.

Verwacht echter geen album vol
deprimerende nummers, want Foo
Fighters blijft op zijn best als ze als
vanouds kunnen rocken. Het merendeel
van de songs ontpopt zich nog steeds als
ouderwetse rocksongs met een
oerdegelijk refrein dat uitmondt in een
stevige, muzikale outro. Qua zang lijkt het
wel alsof Dave Grohl naarmate de tijd
verstrijkt steeds beter de balans weet te
vinden tussen het melodieuze en zijn
kenmerkende, stevige oerschreeuw.

Een absolute aanrader!

Wat e doen bij regen?
Twee zomerse series
bingen!

Knokke Off (VRT Max)

Naar mijn bescheiden mening zullen ze in
Knokke niet erg opgezet zijn met de
manier waarop hun gemeente wordt
neergezet in Knokke Off. Deze flashy
tienerfictiereeks schuwt hoegenaamd de
clichés niet rond Vlaanderens meest
hautaine badstad. Knokke wordt
neergezet als een broedplaats voor
verwaande en arrogante fils én filles a
papa die vol venijn neerkijken op al wie
niet tot hun kaste behoort. Ze rijdenin
peperdure cabriolets en misprijzen hun
ouders die elkaar aan de lopende band
bedriegen om de leegte van de
overdreven luxe te maskeren. We maken
kennis met een wuft, claustrofobisch
wereldje waar chauvinisme en racisme
normaal zijn, een paradijs voor de witte
hetero cisman. De jongeren verjagen het
nihilisme met sloten drank (champagne,
wat had u gedacht?), antidepressiva,
drugs, seks en agressie.

Knokke off is een atypische Vlaamse serie,
die duidelijk de mosterd heeft gehaald bij
Euphoria, Gossip Girl en The OC. Maar,
laat u dat niet tegenhouden, Knokke off
kan zich meten met deze kleppers. Veel
heeft te maken met de acteerprestaties.
Pommelien Thijs is erg overtuigend als
bipolaire tiener op zoek naar wat warmte
en liefde. Ze laat, zowel letterlijk als
figuurlijk, een spoor van vernieling achter,
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maar toch voelen we enkel medelijden.
Willem De Schrijver werkte eerst geweldig
op mijn zenuwen met zijn tics, maar later
in de serie blijkt alles wel te kloppen.
Revelatie is, wat mij betreft, Eliyha Altena,
die erin slaagt de verwondering van de
buitenstaander tastbaar weer te geven.
Hoe meer hij in wereldje infiltreert, hoe
groter zijn afschuw wordt, tot Louise
(Pommelien Thijs) hem in haar netten
strikt ....

Naast al dat jeugdig geweld (en talent)
staan straf acterende veteranen zoals
Geert Van Rampelberg, Ruth Becquart en
Anna Drijver. De fotografie is top, de
beeldvoering wedijvert met die van
Amerikaanse kwaliteitsfictie, de montage
doet soms behoorlijk gedurfd aan en de
acteursregie is bij momenten gevoelig
voor details die de karikatuur slim
omzeilen. Jammer vond ik wel dat de
scenarioschrijvers er zich soms wat
makkelijk vanaf maken. Desalniettemin
(wat een leuk woord is dat toch®) meer
dan de moeite waard, al moet u wel tegen
een scheut seks en geweld kunnen! U
weze bij deze gewaarschuwd.

Tour de France: au coeur du peleton
(Netflix)

Vorig jaar werd de Tour de France niet
alleen voor maar ook achter de schermen
op camera vastgelegd. Tour de France: Au
cceur du peloton toont het spektakel van
binnenuit en is de perfecte voorbereiding
op de tour van 2023.
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De Tour de France laat zich eenvoudig
samenvatten: een wielerwedstrijd van 21
etappes. Maar, de Tour is meer: het is
ook een enorm circus dat door het land
reist én de zwaarste wielerrace ter
wereld. Daarmee is de toon voor deze
achtdelige serie over de Ronde van
Frankrijk van 2022 gezet. De kijker wordt
meegenomen achter de schermen en
geloof me, het wordt razend spannend
(ook al kent u vaak de uitslag al) en zeker
meeslepender dan pakweg de
seizoensfinale van Thuis of Familie.

Diverse camerateams volgden van
binnenuit de gang van zaken met dank
aan acht naar hun broodnodige sponsors
genoemde teams: AG2R Citroén, Alpecin-
Deceuninck, EF Education-EasyPost,
Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, BORA-
hansgrohe, Team Jumbo-Visma (met
winnaar Jonas Vingegaard en groene trui
Wout Van Aert) en Team Quick-Step Alpha
Vinyl. De Tour is ook het grootste
commerciéle wielerspektakel en, laten we
eerlijk zijn, Netflix betaalt niet slecht!
Alleen UAE Team Emirates (Tadej Pogacar)
wilde niet meedoen.
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Na het succes van de serie F1: Drive to
Survive, soortgelijk van opzet, waarin een
seizoen in de Formule-1 racerij werd
gevolgd, durfden de producenten een op
dezelfde leest geschoeid vervolg wel aan.
Renners en ploegleiders, maar ook
mecaniciens, verzorgers, journalisten en
andere betrokkenen worden intensief
gevolgd. Ze geven de kijker een indruk
van de uiteenlopende sportieve en
commerciéle belangen, van de strategieén
en tactieken die schuilgaan achter de
etappekoers. Eris alle dagen heel wat
chaos en nervositeit te bespeuren en dan
heb ik het nog niet over de spectaculaire
beelden van de race zelf, denk aan
Pidcock die tegen 110 per uur een berg
afdendert. Net als een echt circus trekt de
Tour(reclame)karavaan door het land,
slaat z’n tenten op, geeft dagelijks
voorstellingen en breekt dan weer op.

Denk maar niet dat u na het zien van zes
uur Tour de France: Au cceur du peloton
het professionele wielermilieu helemaal
hebt doorgrond. Maar de serie toont wat
afzien is, wat knechten doen voor de
kopmannen, hoe een strategie wordt
opgebouwd, enzovoort. |k heb alleszins
veel geleerd ©. Verder een inkijk in het
dagelijks leven van de renners tijdens
deze drie weken: massages, dieet,
hotelkamers, ... Wat zei ik? Prima
voorbereiding op de Tour van dit jaar.

Het is goed weer: leve
de festivalzomer

Theater aan zee

TAZ#2023

THEATERAANZEE.BE OOSTENDE  26/07-05/08

Wanneer: 26 juli tot 5 augustus
Waar: Oostende

Wie: Sien Eggers, Frank Focketijn, TG
Bergman, De Hoe, Toneelhuis, KVS, ....
Meer info: https://theateraanzee.be/

Gentse feesten

Wanneer: 14 tot 23 juli

Waar: Gent

Wie: Vive la féte, Stef Kamil Carlens,
Lady Linn, Bent Van Looy, Dinky Toys,
DJ sets, cabaret, toneel, circus ....

Meer info: https://gentsefeesten.stad.gent

Lokerse feesten

lokerseny
Feestens’

A L
4 AUGUSTUS *

Wanneer: 4 tot 13 augustus

Waar: Lokeren ©

Wie: Balthazar, Blur, Skunk Anansie, Bart
Peeters, Anouk, Arsenal, K’s Choice,
Merol, Vive la féte, Tiésto, ......

Meer info: https://www.lokersefeesten.be/
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Dranouter

iy caaREDezs

Wanneer: 4 tot 6 augustus

Waar: Dranouter ©

Wie: Coély, Daan, Bart Peeters, Jan De
Wilde, Selah Sue, Merol, ....

Meer info:
https://www.festivaldranouter.be/nl

Antilliaanse feesten

10 1 11 | 12 AUGUSTUS 2023

Wanneer: 10 tot 12 augustus

Waar: Hoogstraten

Wie: Troy, Diblo Dibzlz, Nils Fischer,
Ricky Manuel, Quique, Passion, ....
Meer info: https://antilliaansefeesten.be/

Pukkelpop

Wanneer: 17 tot 20 augustus

Waar: Hasselt Kiewit

Wie: Black Box Revelation, Billie Eilish,
Froukje, Angele, Limp Bizkit, Florence +
the machine, Brihang, Zwangere Guy, ...
Meer info:
https://www.pukkelpop.be/nl/home/

Rock Werchter

Wanneer: 29 juni tot 2 juli

Waar: Werchter ©

Wie: Mumford & Sons, arctic Monkeys,
Anna Calvi, Christine and the Queens,
Charlotte De Witte, Editors, Iggy Pop,
Muse, Red Hot Chili Peppers, Queens of
the Stone Age, ....

Meer info:
https://www.rockwerchter.be/nl/

Qontinent

Wanneer: 11 tot 13 augustus

Waar: Wachtebeke (domein Puyenbroeck)
Wie: Psyko Punkz, Stormrz, Tellem, Mark
with a K, Keltek, Deadly Guns, Warface,
Cypton, Unresolved, ....

Meer info: https://www.theqontinent.be/

Tomorrowland

Wanneer: 21 tot 30 juli

Waar: Boom

Wie: Tiésto, Audiowave, Macky Gee,
Disturb, Special Request, Netsky, ...
Meer info:
https://www.tomorrowland.com/home/
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De voltallige redactie bedankt haar

Tegen de zomer

Niets is vernielender dan de warmte
De kou houdst in stand, is statisch;

de warmte beweegt met de vernieling mee

en wekt een valse schijn

van zon, gezondheid, zinvolle zonde
De warmte vleit, paait, belooft,

maakt stofgoud van stof

liefde van begeerte,

poézie van leugens

Ik hou niet van warmte,

broedplaats van muggen en maden
poel van limonade en andere slopende
dranken

Schenk mij liever klare

kou en koffie,

destructie bevroren, duidelijk zichtbaar
en aanvaardbaar

Wie in de kou zit schept geen illusies,
Maar schept sneeuw, vrij ongenaakbaar,
in de menselijke

soms bovenmenselijke winter

r

(Remco Campert)

trouwe lezers en wenst iedereen een
deugddoende vakantie toe. Tot in
september!
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