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Woordje van de 
redactie 

 

 
 
In 2008 kreeg kunstenaar Paul McCarthy 
(niet te verwarren met de nog levende 
Beatle Paul McCartney) “carte blanche” in 
het SMAK.  Resultaat: een vertimmerd 
museum, een bij momenten bloederige 
horrorshow, een reusachtig piratenschip 
met alles erop en eraan, stampende 
muziek, gewaagde videoperformances, 
enzovoort.  Voorwaar, als bezoeker kwam 
u ogen te kort!  
 
De tentoonstelling was een vlijmscherpe 
kritiek op het oppervlakkige Amerika, de 
fastfoodcultuur en het imperialisme.  Ik 
was er helemaal weg van, maar mocht -
ondanks de nodige duiding en begeleiding 
van het museum én een degelijke 
inleiding van ondergetekende- van mijn 
toenmalige directeur de leerlingen toch 
niet blootstellen aan “dergelijke 
decadentie”.  Natuurlijk ging ik toch, op 
een woensdagnamiddag -dat mocht weer 
wel van de directeur: de leerlingen 
begaven zich dan geheel vrijwillig in deze 
kunstige versie van de hel- en ik sleurde in 
eenzelfde beweging mijn toen 13-jarige 
zoon mee.  De duts was behoorlijk onder 
de indruk, maar voelde wel perfect aan 
wat de kunstenaar wou vertellen! 
 
Waar wil ik nu heen met dit verhaaltje? 
Jarenlang was het SMAK dé wegbereider 
van de actuele kunst met de geweldige 
Jan Hoet als flamboyante pleitbezorger.  
Shockeren hoorde erbij, vond hij, dan  
 

 
werd er over kunst gepraat, dan bewoog 
het en dat wou hij.  Ik was fan!  
 
Tijden veranderen echter en vorig jaar 
besliste de directie van het SMAK om de 
kunstwerken van Jan Fabre uit het 
museum te weren, dit nadat er een 
#MeToo storm was losgebarsten rond de 
kunstenaar.  Met andere woorden, weg 
met duiding bij controversiële werken, 
gewoon ze uit het museum weren is de 
oplossing.  Ik betreur dit, ik mis de 
discussie, de opiniestukken, de grijstinten 
in plaats van zwartwitmeningen.  Het kan 
echt geen kwaad de mensen af en toe 
eens wakker te schoppen!   
Ook wordt nu soms het kind met het 
badwater weggegooid, Fabre heeft fouten 
begaan en werd daarvoor in een 
rechtbank veroordeeld.   Dat is een feit. 
Daarnaast blijft hij een baanbrekend 
kunstenaar.  Zal het weghalen van zijn 
kunstwerken uit het museum hem of 
eerder ons straffen?  Carravaggio was een 
moordenaar, Picasso een vrouwenhater, 
Modigliani een zuipschuit die zijn geliefde 
de dood injoeg en Rodin stak zijn geliefde 
voor jaren in de psychiatrie.  De 
voorbeelden zijn legio.  Hadden al die 
namen én hun kunstwerken geweerd 
moeten worden uit de kunstgeschiedenis? 
 
En ja, ik begeef me op glad ijs.  Pleit ik nu 
voor misdadigheid als inspiratiebron voor 
kunstenaars en voor de afschaffing van 
#MeToo?  Natuurlijk niet.  Ik pleit voor 
informatie, duiding en dialoog.  Ik pleit 
voor een kritische geest en openheid.  Ik 
pleit voor gezond verstand en mildheid.  
Nu, bijna 10 jaar na de dood van bezieler 
Jan Hoet, moet het SMAK een vrijplaats 
blijven voor actuele kunst, openheid en 
een scherpe blik.    
 
Veel leesplezier 
Jirka Claessens 
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Museum van de maand 
SMAK: de droom van 
Jan Hoet 
 

 
 
 
Wat? SMAK of het Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst 
 
Waar? Jan Hoetplein 1 te 9000 Gent 
 
Wanneer?  
Tijdens weekends, schoolvakanties en 
feestdagen open van 10u00 tot 18u00 
Gesloten op maandag 
 
Buiten schoolvakanties, weekends en 
feestdagen open van 9u30 tot 17u30 
Gesloten op maandag 
 
Hoeveel kost het? 
Individueel ticket  12,- euro 
Jonger dan 19 jaar?   Gratis!   
 
 
Het SMAK is een buitenbeentje in de 
Belgische museumwereld, dit om diverse 
redenen, maar vooral omdat het museum 
op een unieke manier de actuele kunst op 
de kaart zette en zet.  Ga zeker zelf eens 
kijken! 
 
Hoe? 
U neemt de trein naar Gent en wandelt 
vanuit station Gent Sint-Pieters via het 
Citadelpark naar het museum.  U kunt niet  
 
 

 
verloren lopen, aan het stationsplein 
staan reeds wegwijzers naar het museum.   
 
Jan Hoet 
U merkte het ongetwijfeld reeds, het plein 
voor het museum draagt de naam van zijn 
stichter en bezieler: Jan Hoet.  Het SMAK 
was dé grote droom van Hoet en hij was 
dan ook -terecht- erg trots op deze 
verwezenlijking.   
 

 
 
In ons land trad Jan Hoet in 1975 op de 
voorgrond wanneer hij directeur wordt 
van het gloednieuwe Museum voor 
Hedendaagse Kunst in Gent.  Het is onder 
zijn leiding dat de collectie van het 
museum aangroeit en gestaag aan 
naambekendheid wint.  Dit eerste 
Belgische museum voor actuele kunst is 
oorspronkelijk onder het dak van het 
Museum voor Schone kunsten gehuisvest. 
 
Daar komt in 1999 verandering in 
wanneer Hoet een eigen gebouw krijgt en 
de naam verandert naar het Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst.  Hij is er 
artistiek directeur tot 2003, dan wordt hij 
opgevolgd door de Amerikaan Peter 
Doroshenko.  Die wordt op zijn beurt twee 
jaar later opgevolgd door de Belg Philippe 
Van Cauteren. 
 
Maar het is niet alleen aan het SMAK dat 
Hoet zijn bekendheid te danken heeft. In 
1986 zette Hoet de stad Gent op de kaart 
met de expo Chambres d’amis, waarin 
kunstwerken buiten de paden van het 
museum traden en in verschillende  
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Gentse privéwoningen werden 
ondergebracht.  Het project won de prijs 
voor beste Europese tentoonstelling van 
het jaar en betekende de internationale 
doorbraak voor “kunstpaus” Hoet.  
 

 
 
In 2000 vult Jan Hoet Gent met kunst in de 
openluchtexpo Over the edges.  Het 
museum trad opnieuw buiten zijn oevers 
en bevolkte deze keer het stadscentrum.  
Het is overigens binnen dit kader dat de 
Belgische kunstenaar Jan Fabre de acht 
grote zuilen van de Gentse 
Universiteitsaula met 8.000 plakken 
gerookte varkensham bekleedde en 
daarmee hét controversiële kunstwerk 
van het evenement creëerde. 
 

 
 
De gedrevenheid waarmee Hoet de weg 
voor actuele kunst in binnen- én 
buitenland plaveide, kent geen grenzen. 
Op internationaal vlak liet Hoet voor het 
eerst van zich horen in 1992: hij werd dan 
als curator van Documenta IX in het Duitse 
Kassel aangesteld.  Deze expo is de 
belangrijkste tentoonstelling van actuele 
kunst in Europa en wordt vijfjaarlijks 
onder leiding van een hoofdcurator 
georganiseerd.  In 2003 werd hij artistiek 
directeur van het gloednieuwe museum 
MARTa, in de Duitse stad Herford dat hij  

 
leidde tot 2008.  Daarna werkte hij in 
binnen- en buitenland nog aan tal van 
projecten, zoals Sint-Jan in de Sint-
Baafskathedraal in Gent en de Biënnale 
van Yinchuan in China.   
 
Jan Hoet ontving in de loop van zijn 
carrière verschillende Belgische én 
internationale onderscheidingen.  Zo werd 
hij in 2000 door het Belgische koningshuis 
tot ridder in de adelstand verheven en 
was hij eredoctor aan de Universiteit 
Gent.  In Frankrijk ontving hij de 
onderscheiding van Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres de la République 
Française, en ook in Duitsland werd hij 
met het Verdienstkreuz 1 Klasse der 
Bundesrepublik Deutschland uitgebreid 
gelauwerd.  In ons land kreeg hij onder 
meer de Prijs van de Vlaamse 
Gemeenschap voor Culturele Verdienste. 
 
Hoet staat bekend om de 
gedrevenheid waarmee hij zijn visie 
op actuele kunst en jonge, 
hedendaagse kunstenaars 
verspreidt.   
 
Een famboyante man met een tomeloos 
enthousiasme en de bezieler van het 
museum dat u nu zal bezoeken J! 
 
SMAK 
Het museum is erg dynamisch in zijn 
aanpak: de tentoonstellingen volgen 
elkaar relatief snel op en ook wat 
collectiestukken betreft is er een 
wisselend aanbod.  Graag stel ik u een 
paar iconische stukken voor uit de 
permanente collectie.  De gedreven 
liefhebber kan de meer dan 3000 items 
bestuderen en bewonderen via de online 
catalogus van het museum: 
https://smak.be/nl/collectie/de-smak-
collectie 
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La grande casserole de moules, 
Marcel Broodthaers 

 

 
 
Vanaf 1965 maakte Broodthaers een reeks 
assemblages met eierschalen, 
mosselschelpen, flessen en zakken friet.  
In Grande Casserole de Moules komen 
cruciale tegenstellingen samen die de 
kunstenaar binnen zijn hele œuvre 
uitspeelde, zoals natuur vs. cultuur, het 
alledaagse vs. kunst, functionaliteit vs. 
esthetiek, concrete dingen vs. hun 
betekenis, en vorm vs. inhoud. Met de 
mosselpot zaaide Broodthaers verwarring 
tussen ‘la moule’ (de mossel) en ‘le moule’ 
(de gietvorm), wat leidde tot een taalspel 
dat een brede waaier aan nieuwe 
betekenismogelijkheden opent. Hierbij 
staat de mosselpot onder meer symbool 
voor België en haar nationale eetcultuur. 
Niet toevallig is ‘casserole’ ook Frans voor  
‘prostituee’ en verwijst de mossel hier ook 
naar het vrouwelijk geslacht. Voor 
Broodthaers is de mossel onafhankelijk, 
bestaat ze in haar eigen schelp, laat ze 
zich niet vormen naar de grillen van de 
maatschappij en is ze in deze zin perfect. 
(Bron: www.smak.be) 
 
 
Fabre, De man die de wolken meet 
 

 

 
Vanop een trapladder met gestrekte 
armen en een meetlat naar de wolken 
reiken, in een poging iets zo vluchtig als 
wolken te meten, is een utopisch gebaar. 
Het is een metafoor voor iedereen die 
hogere, onbereikbaar geachte doelen als 
absolute schoonheid nastreeft.  
De man die de wolken meet is een 
hommage aan Fabres dode broer Emile en 
gebaseerd op een kinderfoto die werd 
aangepast met verouderingstechnieken. 
Inspiratie vond Fabre ook in het verhaal 
over Robert Stroud, The Birdman of 
Alcatraz, die, veroordeeld tot levenslange 
opsluiting, zou hebben gezegd dat hij zich 
wilde wijden aan het meten van wolken. 
Het beeld werd in 1998 op het dak van het 
SMAK geplaatst en er in 2022 weer 
afgehaald. 
(bron: www.smak.be) 
 
Aeromodeller, Panamarenko 
 

 
 
The Aeromodeller, een van 
Panamarenko’s meest legendarische 
luchtschepen, bestaat uit drie delen: een 
ballonvormig drijflichaam, gemaakt van 
lange aan elkaar gekleefde stroken pvc; 
een constructie met propellers en 
motoren voor voortstuwing en besturing; 
en een gondel, opgevat als ‘woonruimte’, 
vervaardigd uit een buigzame in het zilver 
gespoten rietsoort.  
 
De naam van het luchtschip ontleende 
Panamarenko aan een Engels tijdschrift 
voor modelbouwers.  Verschillende 
testvluchten mislukten, als ze al niet 
verboden werden.   In 1972 werd de The  
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Aeromodeller tentoongesteld op 
Documenta 5 in Kassel, de tentoonstelling 
zette Panamarenko definitief op de kaart 
van de internationale hedendaagse kunst. 
(bron: www.smak.be) 
 
Wirtschafstwerte, Joseph Beuys 
Wirtschaftswerte (economische waarden) 
is een ‘sociale sculptuur’ die Beuys maakte 
voor Jan Hoets tentoonstelling Kunst in 
Europa na ‘68 in 1980.  
 

 
 
Het werk bestaat uit metalen rekken 
waarop voedingswaren uit voormalig 
Oost-Duitsland staan uitgestald, 19de-
eeuwse schilderijen en een blok gips. De 
opstelling confronteert ons met de 
toenmalige scheiding tussen 
communistisch Oost- en kapitalistisch 
West-Duitsland. De van kleur verschoten 
pakjes staan in contrast met de 
felgekleurde verpakkingen die we in het 
Westen kennen. De 19de-eeuwse 
bourgeoisschilderijen die de rekken 
flankeren, versterken het contrast tussen 
het ‘rijke’ Westen en het ‘arme’ Oosten. 
Voor de rekken staat een massieve blok 
gips: in Beuys’ oeuvre symbool voor ‘het 
rationele denken’. De hoeken ervan 
raakten beschadigd en werden door de 
kunstenaar met zachte boter, of in de 
symboliek van het oeuvre: ‘intuïtie’, 
‘gerestaureerd’. 
(bron: www.smak.be) 
 
 
 
 

 
Electric Chair, Andy Warhol 
 

 
 
De reeks Electric Chair maakt deel uit van 
de omvangrijke Death and Disaster-serie 
die Warhol in 1962 startte. De kunstenaar 
verdiepte zich in tragische thema’s,  
waarbij de vergankelijkheid van het leven 
centraal stond.  
In de serie experimenteerde Warhol volop 
met compositie en kleur. Meer bepaald in 
deze reeks, benadrukte hij de 
achtergronden, de gruwelijke elektrische 
stoel en de kille sfeer in de verlaten 
executiekamer.  
 
Met dergelijke reproducties wou Warhol 
niet alleen de vinger leggen op de 
afvlakking van onze empathie onder 
invloed van de massamedia, maar ons ook 
sterken door ons minder gevoelig te 
maken voor dood, rampen en tragedies en 
ze te laten aanvaarden als onderdeel van 
het leven. 
(bron: www.smak.be) 
 
De toekomst? 
Het SMAK zal uitbreiden en naar eigen 
zeggen “ontdubbelen” met het 
casinogebouw aan de andere kant van de 
Floraliënhall.  Bedoeling is dan de vaste 
collectie een plek te geven, zodat ze 
bewonderd kan worden en niet hoeft te 
verstoffen in de kelders …. Jan Hoet zou 
dit nieuws ongetwijfeld met veel vreugde 
verwelkomd hebben. 
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De blik van Harry De 
Paepe: een 
maandelijkse column 
 
Dagboek van een kroningsweekend 
 

 
 
Vrijdag, 5 mei 2023 
18.00u Engelse tijd 
Londen is overdadig behangen met Union 
Jacks. De mooie winkels hebben hun 
vitrines grandioos ingericht en ook de 
dure hotels van de hoofdstad pakken uit 
met opmerkelijke decoratie. Ik bevind me 
inmiddels in de buurt van Victoria Station, 
waar ik de trein richting Windsor neem. Ik 
ga er op logement bij vrienden. Uit de 
speakers van het station hoor je de 
stemmen van Charles en Camilla de 
reizigers een mooi weekend toewensen 
en de koning zegt ten slotte met zijn 
kenmerkende stemgeluid: "Please mind 
the gap". 
 
19.30u 
Melissa en Daniel onthalen me zoals 
steeds hartelijk. Ik ken Dan al meer dan 
twintig jaar. Morgenvroeg trekken we 
naar Londen, alleen hevige regen kan ons 
nog tegenhouden. 
 
Zaterdag, 6 mei 2023 Coronation Day 
10.13u 
Op straat slokt een mensenmassa ons op 
en duwt ons in een richting voort waar we 
niet heen willen. We negeren de 
aanwijzing van de stewards om naar Hyde 
Park te trekken en gaan tegen de stroom 
in, richting Trafalgar Square. We zien aan 
de voet van Nelson's Column mensen in 
gele truitjes die bordjes opsteken met de  

 
boodschap: "Not my king!"  Het plein is 
helemaal afgesloten. Iemand klaagt tegen 
een steward dat ze de koning in zijn koets 
wil zien, de steward is echter duidelijk: 
"Sorry, maar omwille van de veiligheid 
mag je er niet door." Alles zit potdicht. 
 
12.45u 
De regen jaagt ons een pub binnen. 
"Beneden in de kelder vind je een groot 
scherm waar je kunt kijken", deelt een 
dienster mee. Die kelder blijkt een felroze 
cabaret te zijn. Er hangen foto's op van 
mannen in drag. Het muurvullende 
scherm is versierd met tresjes en bevindt 
zich op een licht verhoogd podium. "Ik 
denk dat we in een travestietenbar 
zitten", stelt Dan nuchter vast. Ik haal mijn 
schouders op: "We zitten tenminste droog 
en we hebben wat te drinken." We 
kunnen prima de uitzending van het 
gebeuren volgen en de ruimte vult zich 
snel met mensen van allerlei slag en 
achtergronden. 
 

 
 
Het moment breekt aan dat Charles de 
abdij van Westminster betreedt. De 
magistrale muziek van Hubert Parry 
weerklinkt luid in het cabaret. Ondanks de 
pubsfeer vallen er opvallende stiltes. De 
eerste keer is dat tijdens de eed van 
Charles. Hij krijgt er applaus voor: "Bless 
him! Go for it Charlie!" Een oudere dame 
met een rood stipje op haar voorhoofd zit 
op de grond, maar veert opvallend kwiek 
recht om voor premier Rishi Sunak te 
supporteren die een Bijbellezing verzorgt. 
Een dragqueen met een grote blonde 
pruik op en een kroontje daalt van de trap 
af en komt de kelder binnen. "De echte  



Cultuurkrantje Atheneum 
mei 2023 

 7 

 
Camilla is hier", grapt men. Inmiddels 
wordt Charles op het scherm ontdaan van 
zijn koninklijke outfit en voorbereid voor 
de heilige zalving. In de bar fluit men naar 
de beelden alsof het om een stripact gaat. 
En dan valt er alweer een opmerkelijke 
stilte. Middeleeuwse rituelen maken nog 
indruk in 2023. De drag-Camilla houdt zich 
zelfs koest. Zodra dit onderdeel van de 
dienst voorbij is, begint men rondom mij 
te applaudisseren: "Well done, Charlie!" 
Uiteindelijk vindt de kroning zelf plaats. 
Iedereen jubelt en roept: "God Save the 
King!" Wanneer ten slotte Charles en 
Camilla bij het zingen van het volkslied de 
abdij verlaten, zingt het bonte gezelschap 
in het cabaret luid mee. Een vrouw veegt 
geëmotioneerd haar tranen weg. Ze vindt 
het een van de mooiste momenten in 
haar leven. Intussen zwaait de plaatselijke 
Camilla koninklijk voor de foto.  
 
18.27u 
We zitten uitgeteld in de sofa en staren 
naar de televisie. Thee, sandwiches en 
wat chips moeten ons energiepeil 
opkrikken. We hebben niets gezien van de 
optocht, belandden in een roze revue- 
kelder en kregen liters water op ons 
hoofd. Daniel besluit met een zucht: "That 
was a lovely day, wasn't it." 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsflash: een 
Ultima voor Sidi Larbi 
Cherkaoui 
 

 
 

Ultima?    
De Ultima voor Culturele verdienste is een 
soort carrièreprijs van de Vlaamse 
gemeenschap.  Iemand kan deze prijs 
maar een keer winnen. 
 
Sidi Larbi Cherkaoui?  
Cherkaoui is een Belgisch choreograaf en 
internationaal een erg grote naam.  Hij 
kreeg al tal van prijzen in het buitenland 
en werkte samen met onder meer Lady 
Gaga en Beyoncé. 
 
Dans in Vlaanderen staat op een 
zeldzaam hoog niveau en dat is de 
laatste 20 jaar in niet onbelangrijke 
mate te danken aan Sidi Larbi 
Cherkaoui. Zijn werk is poëtisch, 
breed, vernieuwend en slaagt erin 
om hedendaagse dans naar een 
breed publiek uit te dragen. 
(Juryrapport) 
 
Naast zijn creatief werk is het, denk ik,  
ook belangrijk dat hij als mens een 
boodschap brengt van verdraagzaamheid.  
Hij is zoon van een Belgische moeder en 
Marokkaanse vader, moslim, maar ook 
pleitbezorger van de lbgtq+ beweging.  
Wie hem zag in Alleen Elvis blijft bestaan, 
weet dat hij een zoekende mens is met 
een warme persoonlijkheid.  Een 
rolmodel, als het ware, fijn dat hij deze 
erkenning krijgt. 
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Tentoonstelling van de 
maand: Man Ray en 
de mode!  
 
 
Wanneer?  
Tot 13 augustus 2023 
Open van dinsdag tot zondag 
10u00 tot 18u00 
 
Waar?  
MoMu, Nationalestraat 28 te Antwerpen 
 
Hoe raak ik daar?  
Trein naar Antwerpen, tram 3, 4, 5, 9 of 
15 naar de Groenplaats en dan een korte 
wandeling 
 
Toegansticket?  
Gratis voor wie jonger dan 18 is, anderen 
betalen 12,- euro 
 

 
 
Wie Antwerpen zegt, denkt mode.  Er is 
de prestigieuze modeacademie, waar 
destijds de “Antwerpse Zes” (zes 
modeontwerpers) naam en faam 
maakten.  Wandel ook door de 
Nationalestraat, waar dit museum 
gevestigd is, en vergaap u aan prachtige 
(en onbetaalbare) haute couture.   
 
In het modemuseum gaat er opmerkelijk 
veel aandacht naar de aankleding van de 
ruimten waar u de kledij kunt 
bewonderen.  U wordt als het ware 
ondergedompeld in de wereld van de 
ontwerper.  Als u de tentoonstelling gaat  
 

 
bezoeken, neem dan zeker de tijd om de 
vaste collectie te bewonderen. 
 

 
De Man Ray tentoonstelling wordt 
georganiseerd door MoMu, in 
samenwerking met de Réunion des 
Musées Nationaux – Grand Palais en de 
Stad Marseille.  Ze werd eerst 
gepresenteerd in Marseille, dan in Parijs 
en nu in Antwerpen.  MoMu herwerkte 
het concept en legt de link met 
hedendaagse en Belgische mode. 
 
Wat krijg je te zien?   
Foto’s van Man Ray worden verenigd met 
modesilhouetten uit het interbellum en 
het werk van hedendaagse ontwerpers 
die zich door de fotograaf lieten 
inspireren.  U ziet dus ontwerpen van 
zowel Dries Van Noten als Chanel en 
talloze andere grote namen. 
 
Man Ray? 
Man Ray is een joods-Amerikaanse 
fotograaf, die een van de grondleggers 
was van het dadaïsme.  Dat is dan weer 
een beweging die de traditionele kunst zal 
afzweren en radicaal gaan voor anarchie 
en nihilisme.  Nog een naam die u moet 
kennen vooraleer u in deze wereld onder 
te dompelen: Kiki de Montparnasse, 
muze, geliefde en favoriet model van de 
fotograaf. 
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Nieuwsflash: Anjet 
Daanje wint Libris 
literatuurprijs  
 
Met de Libris Literatuurprijs haalt Daanje 
opnieuw een grote literaire 
onderscheiding binnen, nadat ze ook al de 
Boekenbon Literatuurprijs (voormalige 
AKO-prijs)  won.  Zij is de eerste auteur die 
erin slaagt met hetzelfde boek de twee 
prijzen te winnen.   

 

 
 
Slechts één keer in de zoveel tijd 
komt er een Nederlandstalige 
roman voorbij die alle kwalificaties 
in zich heeft om uitzonderlijk te 
zijn. 
(juryrapport) 
 
Het verhaal?  
Daanje verweeft in haar 650 bladzijden 
dikke boek maar liefst 11 levensverhalen.  
Allemaal hebben ze iets te maken met het 
centrale hoofdpersonage, de 
raadselachtige 19de-eeuwse schrijfster 
Eliza May Drayden, een briljante 
domineesdochter die in een tochtig gat in 
Yorkshire tegen de beperkingen aanbotst 
die het victoriaanse Engeland meisjes en 
vrouwen oplegt. Komt u dit wat bekend 
voor?  Inderdaad, het personage van Eliza 
is losjes gebaseerd op Emily Brontë, de 
schrijfster die in 1847 literair Engeland 
perplex deed staan toen ze onder het 
mannelijke pseudoniem Ellis Bell haar 
roman Wuthering Heights publiceerde. 
 

 
Een absolute “must read”, dus!!  Het 
vuistdikke boek ligt hier al te blinken en te 
wachten op de “grote” vakantie J! 
 
 
 
 
Nieuwsflash: Harry 
Belafonte overleden 
  

 
 
Zowel de Banana Boat Song als Matilda 
zitten in ons collectief geheugen, het 
eerste misschien ook wel als 
reclamedeuntje voor Leo wafels.   
 
Maar de op 96 jaar gestorven zanger 
betekende veel meer dan vrolijke 
calypsodeuntjes.  Hij was een persoonlijke 
vriend van Martin Luther King en zou zich 
een leven lang inzetten voor de gelijke 
rechten voor minderheden.  Hij was actief 
tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika 
en werd een belangrijk ambassadeur voor  
UNICEF. 
 
Een grote meneer, als u het mij zou 
vragen ….  
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Red Star Line: een 
recensie 
Het staat uiteraard chic om neer te kijken 
op spektakelmusicals.  Ik heb het hier over 
het nieuwe genre dat Studio 100 op de 
kaart heeft gezet en niet zozeer over de 
“kwaliteitsvolle” spektakels, zoals  Les 
Misérables.  Ik zie u terecht fronsen, ook 
hier nog maar eens balanceren op de 
slappe koord tussen zogenoemde hogere 
en lagere cultuur.   
 
Wordt bij Verhulst en co. spektakel een 
synoniem voor een simpel verhaal verpakt 
in een bombastische vorm?  Komt daarbij 
dat musical op zich al een genre is waar de 
gemiddelde meerwaardezoeker zou 
durven op neerkijken: een soort operette 
van den Aldi, als het ware.  Koppel 
daaraan Gert Verhulst -de vermeende 
moordenaar van de Méli (dixit Delphine 
Lecompte), stamvader van de Verhulstjes 
en sidekick van Samson- en dan bent u er 
helemaal klaar mee.   
(zucht) 
 

 
 
Waarom wijdt dit onvolprezen 
Cultuurkrantje dan een artikel aan dit 
fenomeen, wel omdat u zeker moet gaan 
kijken naar Red Star Line.  Als alle 
vooroordelen aan de kant geschoven 
worden, blijft een perfecte voorstelling 
over.  Elk detail is doordacht, als 
toeschouwer weet u niet waar eerst te 
kijken.  Frank van Laecke is een begaafd 
scenarist en regisseur en hij stuurt het 
schip met ervaren hand.  Verder las ik heel 
wat positieve recensies en wou ik ook wel  

 
eens meemaken hoe dat nu zat met die 
rijdende tribunes!  Trouwens, Peter Van 
Den Begin speelt mee J! 
 

 
 
Het verhaal van de Belgische rederij die 
van 1873 tot 1935 zo’n twee miljoen 
landverhuizers naar Noord-Amerika 
vervoerde, spreekt tot de verbeelding.  In 
zijn voorstelling stelt Van Laecke zich de 
vraag wat er moet gebeuren voor mensen 
zichzelf de vrijheid gunnen om zo’n droom 
na te jagen.  Voor ingenieur Jan (Jelle 
Cleymans) en boerendochter Marie 
(Ianthe Tavernier) bieden de Verenigde 
Staten kansen om aan de economische 
problemen in eigen land te ontsnappen. 
Alleen kunnen ze niet samen vertrekken 
en wordt snel duidelijk dat voor iedere 
droom een prijs betaald wordt. 
 
Toegegeven, voor het verhaal moet u niet 
naar Puurs afzakken, wel voor de decors, 
het enorme schip, de loopbrug, de glitter 
van het Amerika uit de jaren ’20 van de 
voorbije eeuw, de grauwe 
achterafstraatjes van Antwerpen.  Geloof 
me de decors zijn een personage op zich.  
En dan de bewegende tribunes.  Wat mij 
betreft blijft het wennen, maar ik kan niet 
ontkennen dat het verhaaltechnisch zijn 
effect en nut heeft: het publiek maakt 
letterlijk deel uit van de voorstelling.  Ook 
de muziek is prachtig en de terugkerende 
thema’s zijn fijn in elkaar geweven.  En ja, 
ik weet het, u voelt een “maar” aankomen 
… 
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Hoewel ik erg genoten heb van de 
voorstelling, alles was perfect 
afgeborsteld, de acteurs overtuigend en 
er werd aandacht besteed aan elk detail, 
toch kan ik dit geen vijfsterrenvertoning 
noemen.  Mijns inziens haalt het spektakel 
het te veel van het verhaal.  Red Star Line 
is een voorstelling van te scherp 
uitgewerkte  contrasten, ik mis 
nuancering.  Een voorbeeld.  Het 
Antwerpen van 1923 is verstikkend en 
grauw: volkse drinkliederen, seksuele 
vernederingen en uitzichtloosheid, het 
hoort er allemaal bij.  Amerika bruist en 
belooft een zorgeloze toekomst, heren 
dansen in glitterpakken op een showtrap 
terwijl een acrobate metershoog aan een 
hoepel bengelt.  U begrijpt wat ik bedoel, 
de voorstelling is als een prachtige 
bruidstaart in verschillende etages, maar 
echt uitzonderlijk van smaak kan ik ze niet 
noemen.   
 
Laat deze kanttekening u echter niet 
tegenhouden, laat u overrompelen door al 
het moois, de muziek, de perfectie en de 
bewegende stoeltjes(vooraf een pilletje 
nemen tegen de reisziekte, is geen 
overbodige luxe), … het loont echt de 
moeite!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsflash: Paul Van 
Vliet overleden 
 

 
 
Van Vliet begon zijn carrière met het 
Leidsch Studenten Cabaret waarmee hij 
talloze voorstellingen in binnen- en 
buitenland maakte. 
In 1964 richtte hij samen met anderen zijn 
eerste professionele ensemble op: 
Cabaret PePijn.  De leden gingen in 1971 
ieder hun eigen weg maar Theater PePijn 
bleef bestaan onder beheer van Van Vliet. 
Het werd een kweekvijver voor jong 
cabarettalent. 
 
Van Vliet zelf stond solo op de planken en 
werkte als schrijver, zanger, musicalster 
en acteur. Ook was hij jarenlang 
ambassadeur van Unicef.  Bij ons was Van 
Vliet vooral bekend van het melodieuze 
lied Vlaanderen.   Hier bezingt Van Vliet 
de sfeer in Vlaanderen en hoe hij daarnaar 
verlangt.  
 
Van Vliet verrijkte de Nederlandse taal 
ook met enkele uitdrukkingen, zoals 
"Vragen? Geen vragen!", "leuke dingen 
voor de mensen" en "te groot voor de 
poppen, te klein voor de kerels".  In 2018 
werden die uitdrukkingen opgenomen in 
de nieuwe editie van de Dikke Van Dale, 
tot grote verbazing van Paul van Vliet zelf.  
 
(Inspiratie: VRT NWS) 
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Extra: wat is er te zien 
op Netflix en co? 
 
De voorbije maanden ging er weinig 
aandacht naar al het moois dat er te 
ontdekken valt op de diverse 
streamingsdiensten.  Dit wordt deze 
maand goedgemaakt.   
 
Pretty Baby: Brooke Shields  (Disney+) 
Pretty Baby:Brooke Shields is een 
uitstekende documentaire over het leven 
van Brooke Shields.  Voor velen een 
onbekende naam, vrees ik, maar in deze 
woke tijden is de docu, zelfs zonder de 
actrice te kennen, zeker aan te raden.  U 
weet niet wat u ziet, plots beseft u dat er 
in heel korte tijd veel veranderd is en dat 
het nu toch wel veel beter is! 
 

 
 
“You really are an exquisite-looking young 
lady…isn’t she a pretty girl?” horen we 
Mike Douglas in een talkshow tegen 
Brooke Shields zeggen.  Ondertussen kijkt 
hij vol bewondering en onverholen 
geilheid naar het kind.  Douglas is een 
volwassen man, Shields een meisje van 
12, gezeten naast haar de moeder, die 
blozend van trots naar haar dochter kijkt.  
Een erg bevreemdend tafereel, al lijkt het 
aanwezige publiek dit in eind jaren ‘70 vrij 
normaal te vinden.   
 
Maar goed, wie is nu Brooke Shields?  
Brooke moest en zou van haar moeder 
een ster worden en reeds als peuter duikt 
ze op in heel wat advertenties.  Wanneer  
 

 
ze 11 is, merkt Louis Malle haar op en 
krijgt ze de hoofdrol in Pretty Baby, een  
film gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal.  Shields speelt een kind dat 
opgevangen wordt in een bordeel en wier 
maagdelijkheid aan de hoogste bieder 
wordt verkocht.  Louis Malle was op dat 
moment een gerespecteerd Frans 
regisseur en de film werd eind jaren ‘70 
van de voorbije eeuw overwegend positief 
ontvangen.  Als u dacht dat het seksime 
hierbij stopt, heeft u het mis.  Komt nog 
Blue Lagoon, waar de adolescente 
ongeveer een hele film naakt rondloopt 
en Endless Love waar de regisseur erop 
aandrong dat de actrice haar “eerste 
keer” misschien wel op de set kon 
gebeuren.  En, oh ja, Shields poseerde ook 
naakt voor Playboy, op haar ….. tiende.  
Enzovoort, enzoverder. 
 

 
 
Like any beautiful painting, I think 
the world should enjoy Brooke and 
view her. 
(Terrie Shields, de mama) 
 
De kracht van de docu ligt in het feit dat 
de nu 58-jarige actrice de schokkende 
verhalen zelf vertelt en probeert in 
context en tijd te zetten.  Zo beweert ze 
vrij ongeschonden uit haar verleden 
geraakt te zijn door haar geest los te 
koppelen van haar lichaam.  Een 
verdedigingstechniek waar een 
psycholoog wel een kluif aan zou hebben.  
Ze praat open en met veel nuance over 
haar jeugd en haar moeder.  U leert haar  
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kennen als een verstandige en 
evenwichtige vrouw met onder meer een  
Masterdiploma van Princeton op zak.  U 
moet wel bewondering krijgen voor deze 
dame.  Daarnaast getuigen vrienden, co-
acteurs, regisseurs van het eerste uur en 
zij bevestigen, vervolledigen en plaatsen 
het verhaal.  Het mooiste én tegelijk 
meest bevreemdende moment komt op 
het einde, waar Shields aan haar dochters 
tracht uit te leggen wat voor soort film 
Pretty Baby is.  De zelfbewuste, 
welbespraakte en kritische jongedames 
begrijpen er niets van.  Hun moeder tracht 
het uit te leggen, maar rijdt zich ook vast:  
naast een generatieconflict gaat het 
immers ook om totaal onaanvaardbaar 
gedrag tegenover een kind. 
 
 
The English op Disney+ 
 

 
 
In The English richt Hugo Blick, de Engelse 
regisseur en scenarist, zich op het westen 
van de VS in de laatste decennia van de 
19de eeuw.  Ook verklaart hij zijn liefde 
voor het genre van de western, dat in zijn 
ogen een nieuwe invalshoek en een 
nieuwe manier van vertellen verdient.  
 
The English is opgehangen aan het lot van 
twee mensen die gebukt gaan onder het 
verleden en die nu op een gezamenlijke 
missie vertrekken.  Eli Whipp (Chaske 
Spencer) is een lid van de Pawnee-stam 
en voormalig verkenner van het 
Amerikaanse leger.  Hij hoopt, tegen beter 
weten in, dat hij zijn beloning kan 
ontvangen in de vorm van een stuk land.   

 
Dat hij verraden zal worden is zeker, dat 
terwijl hij als overloper tegelijkertijd ook 
het respect heeft verloren van zijn 
stamgenoten. 
De onwaarschijnlijke partner op zijn trip is 
Lady Cornelia Locke (Emily Blunt in de rol 
van haar leven), die ver van haar adellijke 
leven in Engeland op een nietsontziende 
wraakexpeditie is.  Ze wil immers de man 
die haar zoon heeft vermoord vinden.  In 
de loop van de serie wordt duidelijk wat 
er zich heeft afgespeeld en krijgt haar 
doorzettingsvermogen steeds meer 
achtergrond.  
 

 
 
Blick wil duidelijk laten zien dat het zo 
vaak vertelde verhaal over de kolonisatie 
van de westelijke staten tot op de dag van 
vandaag een aantal historische gegevens 
blijft negeren, met het gruwelijke lot van 
de oorspronkelijke bewoners voorop.  The 
English is een zeer geslaagde neo-western, 
die ook wil laten zien hoe het landschap 
en zijn geschiedenis tot een 
onverwoestbare mythe stolden.  De 
opnamen gebeurden in Zuid-Spanje, het 
woestijnachtige gebied waar in de jaren 
zestig en zeventig honderden Europese 
spaghettiwesterns werden gemaakt, met 
die van Sergio Leone als de bekendste. 
Blick maakt met The English een eigen 
versie van de films van Leone: heel wat 
scènes zijn gefilmd in het laatste licht van 
de dag, met de camera vaak laag, zodat de 
personages tegen de hemel afsteken. 
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Het verhaal heeft de klassieke vorm van 
een queeste, waarin elke ontmoeting in 
dit rechtenloze gebied je redding of je 
dood kan betekenen.  
 
Erg spannend en bijzonder goed gemaakt:  
een aanrader! 
 
 
Rough Diamonds (Netflix, later op VRT) 
Rough Diamonds speelt zich af in een van 
de meest gesloten gemeenschappen in 
ons land: de orthodoxe joden in de 
Antwerpse diamantwijk.  Dat is geen 
evidente setting voor een fictiereeks, toch 
slaagt Rough Diamonds er goed in om een 
beeld te schetsen van het leven in de 
orthodox-joodse gemeenschap.  U ziet de 
typische klederdracht, de koosjere 
maaltijden, de huizen en werkplekken.  U 
bent getuige van een huwelijk, een 
begrafenis, de sjabbat en een viering in de 
synagoge.  De personages, Belgische 
acteurs zonder joodse achtergrond, 
spreken een mengeling van Nederlands en 
Jiddisch. 
 

 
 
De makers wilden geen fouten maken en 
schakelden daarom culturele consultants 
en Jiddisch-coaches in, wat de serie erg 
authentiek maakt.  Bovendien werd de 
serie samen met een Israëlisch 
productiehuis gemaakt: een van de 
regisseurs en de hoofdscenarist zijn 
Israëlisch.  De inkijk in de joodse 
gemeenschap, ook al is die fictief, is zo  
 

 
grondig uitgewerkt dat je soms denkt dat 
je naar een documentaire kijkt. 
 
De hoofdfiguur is Noah Wolfson, 
charismatisch vertolkt door Kevin 
Janssens.  Hij woont al jaren in Londen, 
maar keert met zijn zoontje Tommy terug 
naar zijn chassidische familie om afscheid 
te nemen van zijn broer Yanki, die zichzelf 
van het leven heeft beroofd.  Noah is 
destijds vertrokken omdat hij niet kon  
aarden in die verstikkende omgeving.  Van 
zijn oudste broer Eli (Robbie Cleiren), 
pater familias Ezra en de andere mannen 
van de gemeenschap krijgt hij niet meteen 
een warme ontvangst.  
 
Hoe langer Noah in Antwerpen is, hoe 
meer hij echter begrijpt dat het 
diamantbedrijf van zijn familie in nauwe 
schoentjes zit.  Een connectie met de 
meedogenloze Albanese maffia, een 
lopend politieonderzoek en Noahs eigen 
activiteiten in de criminele bende van zijn 
schoonmoeder draaien de duimschroeven 
nog meer aan. 
 
Als Rough Diamonds zich aan één verhaal 
spiegelt, dan is het wel aan The 
Godfather.  De serie is een mix van 
familietragedies en misdaad.  Net als 
Michael Corleone wil ook Noah 
ontsnappen aan het milieu van zijn jeugd 
maar komt hij tot het besef dat het deel 
uitmaakt van zijn DNA.  De finale van de 
serie, waar meerdere verhaallijnen tijdens 
een religieuze viering een climax bereiken, 
is zelfs letterlijk uit Coppola’s klassieker 
gelicht. 
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Het zou echter fout zijn om Rough 
Diamonds een doorslagje te noemen van 
The Godfather, ik zie het eerder als een 
mooie ode.  Daarnaast biedt de achtdelige 
serie een geloofwaardig en evenwichtig 
beeld van de ultraorthodoxe wereld. 
Shamir en Yefet erkennen de beperkingen 
en vaak al te strikte regels van de 
gemeenschap, maar ze onderstrepen 
evengoed haar kwaliteiten en troeven.  De 
heerlijke mix van Vlaams en Jiddisch klinkt 
bovendien erg naturel. 
 
Rough Diamonds is een degelijk 
misdaadverhaal, een boeiend 
familiedrama en biedt u een blik achter de 
schermen van een gesloten wereld. 
Zeker kijken!! 
 
 
Roddels met Georgette 
 

 
 
Bijna onherkenbaar is hij door het zware 
hoofdverband.  Onze grote acteur Dimitri 
Leue (Ketnet, TeamSpirit 1 en 2, …) werd 
aangevallen door een bende losgeslagen 
nijlganzen. 
 
Leue rende voor zijn leven en struikelde 
met vijf dagen ziekenhuis tot gevolg. 
Ornitholoog Gerald Driessens beweert dat 
de acteur van geluk mag spreken, de bek 
van de nijlgans is uitzonderlijk scherp en 
kan regelrechte snijwonden veroorzaken. 

 
 
Wat moet u nu eigenlijk doen als zo een 
razende nijlgans op u afstormt?  
Georgette geeft raad: blijf vooral staan, 
kijk de vogel aan en ga er zelfs naartoe.  
De vogel zal (hopelijk) vluchten.   
 
 
 
 
En ondertussen in 
ccBelgica 
 
Donderdag 25 mei 2023, Amélie Albrecht, 
Zwaar leven. 
Een laatste kans voor wie de voorstelling 
van deze oud-leerlinge miste.  Albrecht 
won destijds Humo’s Comedy Cup en 
wordt stilaan een naam in het 
comedywereldje. 
 

 
 
Over het leven van Amelie Albrecht 
kunnen we kort zijn: niet 
noemenswaardig.  Na acht jaar 
tekenacademie kon ze nog niet tekenen, 
jarenlang vioolles leverde haar nog geen 
vaag gevoel voor muziek op en 
paardrijden moest ze opgeven omdat ze 
allergisch werd voor dieren. 
 
En dan zwijgen we nog over haar 
schoolcarrière. 
 
Amelies comedy wordt gekenmerkt door 
een stevige portie je m’en foutisme en 
zelfrelativering. Pure stand-up comedy 
van het energiezuinige soort. 
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Van donderdag 11 mei tot dinsdag 27 
juni: Omgeving Celbeton 
Celbeton was de naam van een kunstkring 
die tussen 1957 en 1975 actief was in 
Dendermonde. 
 

 
 
In 1957 werd in volkscafé ’t Zaaltje 
Kunstkring Celbeton opgericht door Adolf 
Merckx, onderwijzer in onze school. Het 
betekende de start van een culturele 
werking met lezingen, muziekoptredens, 
theater-en filmvoorstellingen. Prominente 
kunstenaars en auteurs (Hugo Claus en 
Luc Peire, Louis Paul Boon en Roger 
Raveel, Simon Vinkenoog en Raoul De 
Keyser) dragen bij tot het programma en 
begeven zich onder de arbeiders en 
boeren die hun avondpint komen drinken.  
Daarnaast vormt Celbeton ook het 
podium voor culturele en  
maatschappelijke debatten op het scherp 
van de snee, onder meer over censuur, 
anarchisme en milieuverloedering. 
 
De geschiedenis van deze toch wel unieke 
kunstkring wordt uit de doeken gedaan in 
de retrospectieve tentoonstelling:  
Celbeton Dendermonde (1957-1975) - 
Vrijplaats voor kunst en kritiek. 
 
Aansluitend biedt Omgeving Celbeton een 
hedendaags programma van muziek, 
literatuur en beeldende kunst. U kan een 
jazzconcert meepikken, komen luisteren 
naar Delphine Lecompte of Annelies  

 
Verbeke, of beeldende kunst ontdekken 
op een parcours door de stad. 
 
Alle informatie is te vinden op 
www.ccbelgica.be 
 
1-2 en 3 juni: feestelijke seizoensopening 
Kerkstraat: 
13u : Harmonie Ste.- Cecilia Grembergen  
13u30 : drumband De Eendracht 
Baasrode  
14u, 14u30, 15u, 15u30 : Dansateljee	
	
Indoor Belgica: 
13u30 - 15u30 : Fablab 
Demo (atelierzolder) 
14u30 : Improvisatieworkshop SAMWD 
(muziekzolder) 
15u : Concert Jeugdband 
Dynamic (Theaterzaal) 
15u30 : De Bende  
15u30 : Gustaaf  (via gratis reservatie van 
een tijdsslot hier) 
 
Tuin Belgica: 
13u30 : Speel mee met Schaakclub 't Ros 
en Scrabbleclub 't Peird	
14u	:	Leerlingenconcerten	SAMWD 

Zaal	't	Sestich:	
10u	-	17u	:EXPO	Celbeton	Dendermonde	
1957–75	-	VRIJPLAATS	VOOR	KUNST	
EN	KRITIEK	

 (Bron: www.ccbelgica.be)	
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En ondertussen in cinema 
Albert 
 
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry 
 

 
 
Harold Fry heeft met zijn vrouw Maureen 
een heel normaal leven in een dorpje in 
Zuid-Engeland. Op een doordeweekse 
ochtend verlaat hij zijn huis om een brief 
te posten aan zijn vriendin Queenie die op 
sterven ligt. Hij weet dan nog niet dat hij 
aan een onwaarschijnlijke reis begint naar 
Berwick-upon-Tweed, de meest 
Noordelijke stad van het land. Hij heeft 
geen wandelschoenen, geen kaart en 
telefoon. Hij weet alleen dat hij door moet 
blijven lopen, om Queenie hoop en steun 
te geven.  
 
Elemental 
 

 
 
Vonken vliegen in het rond in Element 
City, waar vuur-, water-, land- & 
luchtbewoners samenwonen en Ember, 
een stoere en vurige jonge vrouw, en 
Wade, een leuke, sappige go-with-the-
flow-man, elkaar ontmoeten op de metro. 
Als dat maar goed komt, gezien water & 
vuur normaal niet de beste vriendjes zijn… 
 
 

 
 
En Ten Slotte …. 
 
 

Ik heb soms van die akelige dagen 
Dat alles me te groot wordt en te veel 

En wat ik aangehaald heb 
Kan ik slecht verdragen 

En alles wat ik nog moet doen 
Grijpt me naar de keel. 

Ik word al zenuwachtig wakker 
Dat wordt alleen maar erger 

Door dat driftige gejakker 
Met een koffer vol verantwoordelijkheid 

Waaraan ik me vertil 
En honderdduizend dingen die ik eigenlijk 

niet wil 
En ik moet nog zoveel doen 

Ik moet nog zóveel doen 
Kan ik nou vandaag niet weer eens even 

net als toen… 
 

Veilig achterop 
Bij vader op de fiets 
Vader weet de weg 

En ik weet nog van niets 
Veilig achterop 

Ik ben niet alleen 
Vader weet de weg 

Vader weet waarheen 
Ik weet nog hoe het rook 
Ik weet nog hoe het was 

Met m’n armen om hem heen 
M’n wang tegen z’n jas 

Vader weet de weg 
Ik weet nog van niets 

Veilig achterop 
Bij vader op de fiets. 

 
(Paul Van Vliet) 

 

 
 


